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ÖNSÖZ 


Bu günün sağlıklı anlaşılması ve geleceğin sağlam inşası için tarih biliminin ışığına ve kültürel geçmişimizi tesis edenlerin hayatlarını öğrenmeye her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Çağların açılıp kapandığı sancılı dönemlerde, dünya güçlerinin enerjilerini topraklama ihtiyacı duyduğu devirlerde, insanlığın geçmişine dair yazılıp çizilenleri daha ciddiyetle incelemek gerekiyor. Çünkü, tutkuları ve istekleri gibi, gücünün de sınırsız olduğunu düşünen insanoğlunun kendine güveni ve bilmezlikten kaynaklanan fütursuzluğu o denli büyük felaketlere kapı açıyor ki. Teknoloji çağının bizlere sunduğu dijital oyuncaklarla avunup dururken hem ait olma hissi, hem de gelecek kurma kaygısından uzaklaşıyoruz. Oysa bugün yaşamak zorunda olduğumuz olumsuzluklar düne dair bir sürü bilinmezin, pek çok hatanın ürünüdür. 
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Toplumların varlığını koruması ve sağlam bir gelecek kurması noktasında geçmişleriyle olan bağlarını sağlamlaştırmaları gereği sıklıkla vurgulanan bir konu olmakla birlikte, bu eksikliği gidermeye yarayacak çözüm önerilerinin pek de fazla ortaya konamadığı gerçeği gözden kaçırılmamalıdır. Oysa medeni toplumların geçirdiği kültürel gelişim evreleri arasında kopukluk olmamalıdır. Bu noktada günümüzde, içinde yaşadığımız kaos ortamının nedenlerinden birisinin bu kültürel kopukluk olduğunu dile getirmek gerçekten uzak bir iddia olmayacaktır. Kültürel yaşamın ihyası için geçmişle bağların yeniden kurulması, geçmişimize ait önemli şahısların yeniden bir model olarak yeni nesillerin 


önüne konması gereği kendisini hissettirmektedir. 


Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın yetiştirdiği fikir, bilim ve devlet adamlarının hayatlarına dair bilgiye neden ihtiyaç duyduğumuz sorusuna verilecek cevap yukarıda sunduğumuz gerekçelerden ibarettir. Onlar yaşadıkları çağdan günümüze ışık tutan, hâlâ eserleriyle toplumu yönlendiren ulu kişilerdir. Onları Türk dilinin güzel kelimelerinden biriyle tanımlamak gerekirse, en uygun tanım bu kişilerin en büyük özelliklerini zihinlerde çağrıştıracak olan “Önder” kelimesi olacaktır. Gerçekten de bu şahıslar asırlardır bilgi birikimleri, sanat eserleri, şiirleri ve yaşam tarzlarıyla toplumumuzun önünde yürümekte, onların geleceğine ışık tutmaktadır. Onlar Ahmet Yesevi'nin ellerine birer çerağ tutuşturup Diyar-ı Rum'a yolladıkları gönül erleri geleneğinin sürdürücüleridir. Onlar eserleriyle yaşadığımız coğrafyayı bize ait kılan ululardır. 


Mimar Sinan 


İşte bu noktada Semerkand Yayınevi, onların çerağının ışığına, her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu düşüncesiyle, milletimizin yetiştirdiği önder kişilerin hayatlarını yeni kuşaklara aktarmak için edebi tadda biyografik eserler sunmaktadır. Bu kişilerin hayatlarının öğrenilmesi, onları yeniden toplumun önderleri kılacak, eski ile yeni arasındaki toplumsal dinamiklerimizi daha da kuwvetlendirecektir kanaatindeyiz. 


SEMERKAND 


Çağının Mimarı Mimar Sinan 


Osmanlı'da, Mimar Sinan'a gelinceye değin geleneği oluşmuş, temel özellikleri belirmiş bir mimari hayat vardı. 
Her dönem kendine özgü farklılıklarıyla bir sonraki dönemin hazırlayıcısıydı. Bu itibarla Osmanlı İmparatorluğu'nda mimari hayat, hiçbir dönemde kesintiye uğramamış, canlılığını yitirmemiştir. Bu süreklilik, sağlam bir tecrübenin ışığında oluşan mimarinin tazeliğini (güncelliğini) hiç kaybetmemesini sağlamıştır. Mimar Sinan böyle bir dünyanın içinde mimari kişiliğini kazanmıştır. Mimar Sinan'a kişiliğini veren dünya, Mimar Sinan'ın şahsiyetini bulduğu dünyadır. 
Bu dünya Yunus Emre'yi, Hacı Bayram Veli'yi, Fatih Sultan Mehmet'i, Yavuz Sultan Selim'i ortaya çıkaran dünyadır. 
Bu cümleden olmak üzere Mimar Sinan'ı, bağlı bulunduğu medeniyetten kopararak değerlendirmek, Mimar Sinan'ı ve 


eserlerini anlama yolunu kapamak demektir. 
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+27 


Halil İnalcık'ın, “İstanbul: Bir İslâm Şehri” adlı araştırmasının ışığında şöyle bir cümle kurabiliriz: Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethedinceye dek İstanbul, İslam'a direnişin simgesiydi; fetihten sonra İstanbul'un bu özelliği ortadan kalkmış, Mimar Sinan'dan sonra da İstanbul, gerçek anlamda Osmanlı'nın ve Osmanlı mimarisinin simgesi olmuştur. Ünlü ressamlarımızdan Abidin Dino, İstanbul'un fethinin Mimar Sinan'la tamamlandığı kanısındadır: “İstanbul şehrinin fethi 1453'te başlamış ve Süleymaniye'nin bittiği güne kadar sürmüştür.” Mimar Sinan bir Osmanlı olarak İstanbul'a Osmanlı ruhunu üfleyen en etkili kişidir. Bu ruh Mimar Sinan'dan sonra artık İstanbul'dan çıkmaz, söküp atılamaz bir ruhtur. Bu itibarla Mimar Sinan'a, Osmanlı'nın simgesidir, dense yeridir. 


Mimar Sinan'ın eserlerine dair pek çok kitap, belge, inceleme, araştırma yazısı yayımlanmıştır. Mimar Sinan'a dair yazılan her metnin bir yerinde, iş gelip Mimar Sinan'ın dehasına dayanmaktadır. Öyle ki Prof. Doğan Kuban ve Prof. Abdullah Kuran'ın yardımlarıyla, çizimleri İtalyan Mimarlık Bürosu'nca yapılan Rüstem Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Mihrimah Sultan Camii ve Selimiye Camii rolevelerini,? çeşitli Avrupa şehirlerinde sergiledikten sonra İstanbul'a gelerek bir sergi açan on kişilik bir İtalyan ekibin başkanı olan, Venedik Mimarlık Fakültesi 


1 Halil İnalcık, “İstanbul: Bir İslâm Şehri”, Dergâh no 24-25, Şubat-Mart 1992. 
Abidin Dino, Sinan, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2002, s$. 10. 

3 Roleve: Mevcut bir binanın yeniden, alınan ölçülerle kesitlerinin, cephe resimlerinin 
ve planının yapılması. 


Mimar Sinan 


mimari kompozisyon hocası Burelli; Mimar Sinan için, 


“Çağının iki yüz yıl ilerisindeydi,” demektedir.* 


İstanbul'da açtıkları sergi dolayısıyla kendisiyle yapılan bir söyleşide Burelli, “Sinan, döneminin mimarları için imkânsız gibi görünen, geniş mekanları en uygun biçimde kullanıma sokmayı başararak, mimarinin gelişmesini ve ilerlemesini sağlamıştır,” diyerek Mimar Sinan'ın dünya mimarisine katkısına işaret etmektedir. Burelli, aynı söyleşide, büyük bir üslup ustası olarak tanımladığı Mimar Sinan'ı, Avrupalı eleştirmenlerin, Müslüman kimliğinden dolayı dışladıklarını, bu dışlamanın uzantısı olarak Mimar Sinan'ı, Bizans kültürünün bir temsilcisi veya uzantısı olarak 


değerlendirme eğiliminde olduklarını da belirtmektedir. 


Mimar ve sanat tarihçisi Bruno Taut, Mimari Bilgisi adlı eserinde, “XVI. yüzyılın Türk camii, başta büyük Mimar Sinan olmak üzere, tamamen rasyonel olan eski konstrüksiyonun donukluğunu gidermiştir. Kubbeyi içeriden ve dışarıdan sanatkârane bir şekil unsuru yapmıştır. Bütün bina ve bütün konstürktif kısımları mütenasip olarak bağlamıştır. Buna bakınca Roma'nın, Bizans İstanbul'unun bütün kubbe mimarlarının sadece birer mühendis oldukları görülür. Sinan, arkadaşları ve talebeleriyse, mimardır. 
(...) Türk mimarı Ayasofya'nın rekorunu kırmak gibi bir hevese kapılmaktan uzak kalmıştır. Ayasofya'nın yapımı 
532 yılından 537 yılına kadar sürmüştür. Ana kubbesinin 
yarıçapı 31 metredir. İstanbul'un en büyük camisi olan 


4 “İtalyanlar Mimar Sinan'ın Rolevelerini İstanbul'da Sergiledi”, Sanat Olayı, no: 22, 
Mart 1984. 
5 Aynıyer. 
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Süleymaniye 1550-1557 yıllarında, yani Ayasofya'dan bin yıl sonra yapılmıştır. Ana kubbesinin yarıçapı 26.5 metredir. 
(...) Bu hakikatler bize göstermektedir ki o mimarlar sanatkârane gayelerini ne tantana, ne inşaatın telaşla bitirilmesi, ne de ebat cesameti gibi sanatkarlığın dışında kalan tesirlere feda etmişlerdir.” Taut, Mimar Sinan'ın, II]. Murat döneminde Ayasofya'ya yaptığı iki ilave minare hususunda da şunları söylemektedir: “Sinan, kendisinden bin yıl önce yapılmış olan Ayasofya'ya, camiin konsepsiyonundan doğmuş olan minareyi ilave etmiştir. Bu konsepsiyon Sinan'a, minareleri bu eski binaya o kadar güzel bir orantıyla ekleme imkanı vermiştir ki onlar binayla sadece mükemmel bir ahenk kazanmakla kalmıyor, çevre çizgileri pek büyük bir ifade kudretine malik bulunmayan eski kubbeye hayrete şayan bir canlılık da veriyor.” 


Mimar Sinan'a ilişkin bir sergiyi Batılıların gelip İstanbul'da düzenlemesi üzerine mimari, mimarlık tarihi, Osmanlı mimarisi ve Mimar Sinan'ın sanatı konusunda bir uzman olarak görüşlerine başvurulan Prof. Doğan Kuban, Burelli'nin, “Sinan, çağının iki yüz yıl ilerisinde,” şeklindeki iddiasını, “Büyük sanatçı, çağının imkânlarını en iyi ifade edendir. Sinan'ın tekniğinin çağından ileri olduğunu söylemenin bir anlamı yok. Zaten çağının tekniklerini kullanıyordu. Onun büyüklüğü, o teknikleri kullanmaktaki olağanüstü ustalığıydı,” diyerek karşılamaktadır.? 


6 Aktaran, Mustafa Armağan, “Ayasofya, Sinan ve Bir Modern Efsane”, Zaman, 13 
Ağustos 1996. 

7 Aynıyer. 

8 “İtalyanlar Mimar Sinan'ın Rolevelerini İstanbul'da Sergiledi”, Sanat Olayı no 22, 
Mart1984. 
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Burada, Mimar Sinan'ın hem mimariyi çok iyi bildiği, hem de sağlam bir mimari geleneğin temsilcisi olduğu kabulünden doğan bu yaklaşımlar; Mimar Sinan'ı, çağının ilerisinde, öncü bir sanatçı olarak tanımlayan yaklaşımla, çağının mimarı, şeklinde özetleyebileceğimiz yaklaşım bizi hangi sonuca götürmelidir? 


Sağlıklı bir sonuca varabilmek için, öncelikli olarak, şu iki hususu belirtmek gerekir: Mimar Sinan'a dair yazılan eserlerde, inceleme ve araştırma yazılarında, farklı gerekçelerle zikredilse de şu iki ortak özellik dikkat çekmektedir: 


1. Osmanlı mimarisi, Bizans mimarisiyle kıyaslanamayacak ölçüde zengin ve çok yönlüdür; kendine özgü, kişiliği 


olan bir mimaridir. 


2. Mimar Sinan, özellikle hayat hikâyesini göz önüne aldığımızda, hem kendisine kadar gelen Osmanlı mimari- 


sini, hem Doğu, hem de Batı mimarisini incelemiştir. 


Osmanlı mimarisini, “Osmanlı dünyası ne kadar kompleks, çok yönlüyse ve kültürel kaynak olarak eski dünyanın sayısız kültürleri üzerine oturuyorsa, Osmanlı mimarisi de onu yansıtan büyüklükte özgün ve senteze ulaşmış bir mimaridir,” şeklinde tanımlayan Prof. Doğan Kuban, Mimar Sinan'ın, mimaride tuttuğu yeri şöyle tayin etmek- 


tedir: “Sinan, bu sentezin en büyük temsilcisidir.” 


Burelli'nin, “Sinan, çağının iki yüz yıl ilerisindedir,” şeklindeki sözü, ilk elde, bize bir şey söylemeyen sıradan bir 


9 Ayniyer. 
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övgü cümlesi gibi gelebilir. Nitekim Prof. Doğan Kuban'ın algısı ve yorumu bu yöndedir. Bu açıdan bakıldığında, Prof. Dogan Kuban, bu ifadeyi “bilimsel” bulmayarak küçümsemektedir; fakat bu ifadede, aynı zamanda, bir öncü sanatçı fikri de vardır. İşte bu, öncü sanatçı fikrini, Prof. Doğan Kuban'ın büyük sanatçı fikrinin yanına koyduğumuzda ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır: Mimar Sinan, dünya mimarisinin gelişimine katkı yapmış büyük bir sanatçıdır; çünkü çağını çok iyi anlamış ve özümsemiştir. Bu, yani çağını çok iyi anlamak ve özümsemek özelliği, onu büyük bir sanatçı yapmıştır. Mimar Sinan, alanında- ki gelişmeleri bilen, kendi kültürünün verilerini çok iyi özümsemesinin yanı sıra, kendi kültür dünyasının dışına taşma becerisine de sahip bir sanatçıdır. Mimar Sinan, dünya mimarisini esas alarak, yani her şeyi hesaba katarak ait olduğu Osmanlı mimarisini yeniden yorumlamıştır. 
Bizatihi ait olduğu Osmanlı mimarisinin yanı sıra, Doğu ve Batı mimarisini de inceleyerek kendi geleneğine, kültürü- ne, kişiliğine taptaze bir yorum getirmeyi başaran Mimar Sinan'ın eserleri; defalarca incelenmesine, eleştirmenlerce didik didik edilmesine rağmen gücünden, etkileyiciliğin- den, özünden bir şey yitirmeyen ve bilakis her incelemede yeni bir yönü keşfedilen büyük bir sanatçının eserleridir. 


10 Aynıyer. 
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Kubbe, insanoğlunun bulduğu, belki de en etkili örtü biçimidir. Modernizm öncesi yapıların temel unsuru kubbedir. İnsanlık tarihinde, günümüze değin, kubbe kadar evrensellik kazanabilmiş ikinci bir mimari unsur, neredeyse yok gibidir. Dünya mimarlık tarihinin en vazgeçilmez, en evrensel unsuru olan kubbeye, iç mekan oluşturma işlevinin yanı sıra, göz alıcı dış biçimiyle hem büyük yapıların büyük mekanlarının örtülmesinde, hem de basit yapıların örtülmesinde sıkça başvurulmuştur. Basit geometrisi ve gökyüzünü hatırlatmasıyla insana sıcak gelen kubbe, mimari tarihinin gelişiminde, zamanla bağımsız bir yapı unsuru özelliği kazanacak kadar önemli hale gelmiştir. Günümüze değin, dünyanın en önemli şehirleri, insanlığın hafızasına “kubbeli görünümleriyle işlenmiştir. İnsanların kubbeyi bu denli sevmelerinin belki de tek sebebi gökyüzüdür. 
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Kubbenintarihigelişimindeönemli biryeri olan Ayasofya inşa edildiği sıralarda, Ayasofya'nın inşası mimaride yeni ve büyük bir deneme olmasına rağmen, Batı dünyası kubbeli ve özellikle de tek kubbeli yapı fikrinden vazgeçmeye başlamıştı. Doğu dünyasındaysa, özellikle İslam'ın egemen olduğu topraklarda, kubbenin mimaride tuttuğu yer öneminden bir şey kaybetmemiştir. Fakat dünya tarihinde kubbeye Türkler kadar sımsıkı tutunan ikinci bir millet yoktur. 
Hiçbir kültürde, mimarinin merkezine, Türklerde olduğu kadar kubbe konmamıştır. İşte Mimar Sinan, “evrensel statüsünü, bu sanatsal olguyu en gelişmiş aşamasına ulaştıran 


ve temsil eden sanatçı olarak” kazanmıştır. 


Özellikle Osmanlı mimarisinde kubbe, neredeyse tek örtü biçimi olarak kullanılmıştır. Başta camiler olmak üzere sarayların, medreselerin, hanların, hamamların, ambarlarin.. üstü kubbeyle örtülmüştür. Hiç kuşkusuz bir medrese- nin yahut bir hamamın örtünmesinde kullanıldığında kubbe sembolik değildir; fakat Süleymaniye'nin yahut bir sarayın üstüne kondurulduğunda bir sembol özelliği kazanmaktadır. Kubbenin her türden sembolleşmişliğinin çözümleme- 


sinde, mesele bir şekilde gökyüzüyle, ilâhi olanla ilişkilidir. 


Doğan Kuban, kubbe mimarisinin gelişiminde, bir yapının bütün iç mekan etkisini ve dış mimarisini, sadece tek bir kubbeye bağlamak yolundaki denemelerin sayısal olarak pek fazla olmadığını; buna karşılık, iç mimaride büyük 


mekan arzusuyla görkemli bir dış kütle arzusunu birlikte 


11 Dogan Kuban, Sinan-Sanati ve Selimiye, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1997, s. 40-41. 
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sergileyen büyük türbe yapılarının, Türk egemenliğindeki şehirlerin karakteristik özelliği olduğunu belirterek şöyle bir tespitte bulunmaktadır: “Ayasofya hem deneysel niteliği, hem de bazilikal planın statüsü sebebiyle rasyonel bir biçim ve strüktür düzeni değildi. XVI. yüzyıla gelene kadar, kubbeli yapının bütün imkânlarıyla gelişmemiş olması, belki de Sinan için tarihi bir şanstır.” Peki, bu tarihi şans ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor: “Edirne Selimiye Camii'ne, sanayi öncesi mimarisinde, tek kubbeli mekan yapılarının gelişmesini, strüktürel bir vizyon içinde, en Son noktasına ulaştıran yapı olarak bakılabilir.”3 Bu yönüyle Selimiye Camii dünyada tektir. 


Kubbe, uzaktan bakınca insana heybetli, ulu bir dağı hatırlatır, yaklaşınca derin bir sükuneti, içine girince gökyüzünü; masmavi bir dünyayı hatırlatır. Mimar Sinan, görkemli bir dağ, sağlam bir sükunet, masmavi bir gök hatırlatmak istemiştir insanlara inşa ettiği bütün camilerle; ama özellikle Süleymaniye ve Selimiye'yle... Bunu başarmıştır da. 


Selimiye, muhteşem kubbesiyle bir insanlık tarihidir aynı zamanda, İnsanoğlunun en eski ve en evrensel mimari biçimi, Selimiye Camii'yle birlikte gelişiminin son noktasına ulaştırılmıştır. Selimiye'yle birlikte, özellikle kubbe merkezli mimaride, âdeta, keşfedilecek pek bir şey kalmamıştır. 


Ayasofya da dahil olmak üzere kubbeli, özellikle de tek kubbeli mimari, Mimar Sinan'a gelinceye değin bütün 


12 Age.,s. 41. 
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imkanlarını kullanıp gelişmesini tamamlamamistir. İşte bu gelişme, Mimar Sinan'ın, Selimiye'yi inşa etmesiyle nihayete ermiştir. “Kubbenin yapısal biçimini içeride ve dışarıda aynen koruyan ve bu biçimi yarım küre olarak donduran Osmanlı üslubu, Sinan'ın yapılarıyla, kubbeli yapıya değişik bir statü ve kimlik kazandırmıştır.” 


Uzmanlara göre, dünya taş yapı mimarlığının zirvesi olan Selimiye'nin kubbesinin, Ayasofya'nın kubbesin- den daha büyük olduğunu belirtmeliyiz. Mimar Sinan, Selimiye'yle kubbe mimarisini zirveye ulaştırmıştır. 


Süleymaniye'de bir debdebe, bir haşmet varken, Selimiye'de her şeyiyle bir sadelik vardır. Bu her seviyedeki sadeliğin sebebi, ahir ömründe, Mimar Sinan'ın ruhunun bir arınmışlığa, bir saflaşmaya, benzersiz bir derviş güzelliğine ulaşmasıdır... Yapımına 1569'da başlanıp, 1574'te bitirilen Selimiye, genelde kubbeyi esas alan, özeldeyse kubbeyi tek örtü olarak kullanan mimaride varılan son aşamadır. Mimar Sinan'ın son müstesna eseridir. 


14 Age.,s. 43. 
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Yaptığı bircaminin planını, ikinci defa bir başka camide, uygulamayacak denli zengin bir akla ve çalışkanlığa sahip olan Mimar Sinan'ın, ayrıca, en az mimarlığı kadar önemli 


bir mimarbaşılık görev ve sorumluluğu da bulunuyordu. 


Osmanlı İmparatorluğu'nda, devletin yapı işlerinden sorumlu bir Hassa Mimarlar Kurumu ve bu kuruma mimar yetiştiren bir Mimarlar Ocağı vardı. Mimarbaşılık görevine getirilen mimar, genellikle bu kurumdan seçilirdi. Mimar Sinan, böyle, mimar yetiştiren özel bir okul yahut bir kurumdan yetişmemiştir. 


Süleymaniye inşaat defterlerine göre, Süleymaniye'nin inşasında binlerce acemioğlan çalıştırılmıştır. İşte Mimar Sinan'ı mimarbaşılığa götüren yol, dilimizde, “çekirdekten yetişmek” deyiminde ifadesini bulan marangozluktan, acemioğlan yayabaşılığından başlayıp mimarbaşılığa kadar uzanan bir yoldur. 


Hassa mimarbaşılığı görevinde bulunan mimarın emrinde binlerce sanatkar; nakkaşlar, hattatlar, çiniciler, marangozlar, yaldızcılar, alçıcılar... bulunurdu. Hassa mimarbaşılığı görevinde bulunan mimar, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki bütün yapı işlerinden sorumluydu. Halka su getirilmesi, su yolları ve yolların yapımı ondan sorulurdu ta ki piyasadaki inşaat malzemelerinin fiyatına kadar... Osmanlı İmparatorluğu'nda hassa mimarbaşılığı görevine getirilmek, dev bir teşkilatın başına getirilmek demekti. 


1538'den 1588'e kadar, elli yıl hassa mimarbaşılığı görevini yürüten Mimar Sinan, kendisine ait olduğu bilinen her yapıya, bir usta elinin dokunduğunu kanıtlayan bir özgünlük katmıştır. İnşa ettiği veya planını çizdiği hiçbir caminin planını, ikinci bir camide uygulamayacak denli zengin ve çalışkan bir sanatkar olan Mimar Sinan, her eserine yeni bir buluş eklemiştir. Mimar Sinan'ın mimariye ve Osmanlı mimarisine katkısı, kendinden önceki ustalar kadar usta işi işler çıkarmasında değildir; Mimar Sinan, “dünya mimarlık tarihine, büyük kubbeli yapıya yeni bir kimlik kazandıran, bir mimari üslubu bütün boyutlarıyla geliştiren ve kubbeli yapının varlığında potansiyel olarak bulunan mekan strüktürlerini açıklığa kavuşturan,” büyük bir mimardır. 


15 Age.,s.33. 


Mimar Sinan'ın Hayali 


Mimar Sinan'ın eserleri hakkında pek çok kitap, belge, yazı bulunmasına rağmen, hayatı hakkında doğrudan bilgi içeren tarihi belge sayısı yok denecek kadar azdır. Mimar Sinan'ın hayatına, kişiliğine dair doğrudan bilgi içeren belgeler şunlardır: Bizzat kendisi tarafından yazıldığı tahmin edilen, Risalatw’l-Mi’mariye ve Adsız Risâle; dostlarından şair ve nakkaş Sâi Mustafa Çelebi tarafından yazılan, Tezkiretü'l-Bünyân, Tezkireti’l-Ebniye ve Tuhfetü'|- Mi'marin'dir. 

Risâlâtü'l-Mi'mariye ve Adsız Risâle adlı eserler yarım bırakılmış, tamamlanmamıştır. Bu iki kitapta, devsirildigi yöreden başlayarak mimarbaşı olduğu döneme kadar, hayatının belli başlı aşamalarından kısa kısa söz edilmektedir. Tezkiretü'l-Bünyân'da, Mimar Sinan'ın hayatına ilişkin, Risâlâtü'l-Mi'mariye ve Adsız Risâle'de verilen bilgiler tekrarlanarak, eserleri türlerine göre sınıflandırılmıştır. Sat Mustafa Çelebi'nin yazdığı, Tezkiretü'l-Ebniye'de, Mimar Sinan'ın hayatı manzume şeklinde sunulmaktadır. 
Biz Mimar Sinan'ın hayatını, dostu Sâi Mustafa Çelebi'nin yazdığı, Tezkiretü'l-Bünyân, adlı eserin, Metin Sözen'in gözetiminde yapılan yeni baskısını esas alarak anlatacagız.“ Bu eserin yanı sıra, Mimar Sinan hakkında yazılmış kitap ve inceleme-araştırma yazılarını, çeşitli ansiklopedi maddelerini, katıldığı seferleri, emrinde bir asker ve bir mimarbaşı olarak görev yaptığı padişahların dönemlerini de göz önünde bulunduracağız. 
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Mimar Sinan'ın Bir Nice 
Asker Olduguna Dair 


l. 


Dünyanın en büyük mimarlarından biri olan Mimar Sinan, 1489 yılında, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kayseri sancağına bağlı Ağırnas köyünde doğmuştur. Mimar Sinan'ın doğduğu yıl, Osmanlı İmparatorluğu'nun başında Sultan Il. Beyazıd vardı. Fatih Sultan Mehmed dönemi gibi görkemli bir dönemden sonra geldiği için, II. Beyazıd dönemi tarihçilerce biraz sönük bulunur; oysa Il. Beyazıd döneminde askeri, siyasi ve kültürel alanlarda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. 1481 yılında Osmanlı tahtına geçen 


Il. Beyazıd, 1512 yılında vefat edince, yerine oğlu Yavuz 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Sultan Selim geçmiştir. İşte Mimar Sinan, Yavuz Sultan Selim'in padişah olup Osmanlı İmparatorluğu'nun başına geçtiği yıl, bir devşirme olarak Kayseri'den İstanbul'a getirilmiştir. 

Yavuz Sultan Selim, padişahlığının ilk dönemlerinde, devleti güçsüz düşüren birçok iç karışıklıkla uğraşıyordu. Bir yandan, padişah olmak için Yavuz Sultan Selim'e isyan bayrağı açan kardeşleri; bir yandan da İran şahı Şah İsmail'in devletin başına açtığı gaileler, Yavuz Sultan Selim'i zorda bırakıyordu. Yavuz Sultan Selim, bir hareket planı yaptı: Önce şehzadelerle uğraşacak, devletin iç birliğini sağlamlaştıracaktı. Bu işin ardından, uzun süredir ihmal edilen doğu sınırlarının güvenliğini sağlamak için doğuya sefer edecekti. Yavuz Sultan Selim, yaptığı hareket planı çerçevesinde, önce şehzadelerle uğraştı, onları safdışı bıraktı. Sonra İran üzerine sefer hazırlıklarına başladı. Doğuda girdiği uzun ve yorucu bütün savaşları kazanarak İstanbul'a döndü. 


Neredeyse bütün ömrü bir savaştan bir başka savaşa koşmakla geçen Yavuz Sulan Selim istikamet sahibi, kararlı ve cesur bir padişahtı. Devlet işlerinde gevşeklik göstermeyen, enerji dolu bir yapıya sahipti. Herhangi bir konuda bir karar almadan önce hem inceden inceye düşünür taşınır, hem de etrafındaki devlet adamlarına, bilgin kimselere görüşlerini sorardı. Böyle, ince eleyip sık dokuyan padişah, bir karara varınca da bir daha geriye dönmezdi; verdiği kararı mutlaka uygulardı. Bu uğurda karşılaştığı zorluklardan yılmazdı. Yavuz Sultan Selim'in en önemli özelliklerinden birisi de bilgisiyle uzmanlığıyla, 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alimliğiyle tanınan insanların değerini bilmesiydi. Her zaman ilim sahibi, kıymetli insanlara önem verir, onları devletin önemli mevkilerine getirirdi. Böylece etrafını hem kendisine, hem devlete zarar verecek dalkavuk insanlar- dan arındırırdı. İyi bir müzik ve şiir bilgisine de sahip olan Yavuz Sultan Selim, Arapça ve Farsça bilirdi. Bu dillerde yazılmış en zor eserleri bile kolayca okuyup etrafındakilere izah edebilen Yavuz Sultan Selim'in tasavvuf ilmine özel bir merakı vardı. Özellikle Muhyiddin b. Arabi ve Mevlânâ Celaleddin Rümi'yi çok severdi. 


İşte bu hem cesur, hem bilgin padişah, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğusunu güvenlik altına almış, artık yüzünü batıya çevirmişti: Yavuz Sultan Selim, Macaristan üzerine sefer etmek istiyordu. Bunun için ordusunu, Vezir-i Azam Piri Paşa komutasında Edirne'ye göndermişti. Kendisi de 1520 Ağustos'unda Edirne'ye hareket etti. Ne yazık ki bu yolculuk, Yavuz Sultan Selim'in son yolculuğu olacaktı. 


Yola çıkmadan önce, Yavuz Sultan Selim'in sırtında bir çıban çıkmıştı. Yavuz Sultan Selim bu çıbana hiç önem vermemiş, “Sırtımda basit bir çıban çıktı diye, aman doktor, deyip hasta yatağına düşmek bize yakışmaz,” demişti. 
Önemsememişti bu basit çıbanı. “Küçük bir çıban için doktora görünmeye kalkarsam, ordunun sefere çıkması gecikir. Hem, çelebi miyiz biz,” demişti etrafına. 


Ne var ki, Edirne yolculuğunda, bu basit çıban, hemen kaybolmak şöyle dursun, gittikçe büyüyüp onmaz acılar verir olmuştu. Yavuz Sultan Selim, yol boyunca acılar 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içinde kıvranırken, doktorlar da çaresizlik içinde kıvranıyorlardı. Çıbanın gittikçe büyümesini, yaranın açılmasını önleyemiyordu doktorlar. Kafile Edirne'ye doğru o kadar ağır ilerliyordu, çıban o kadar hızlı büyüyordu ki... 


Yavuz Sultan Selim, ilk başta hiç de önemsemediği bu çıban yüzünden öldü. Eğer, yola çıkmadan önce tedavi olmayı kabul etseydi, Allah bilir, belki de ölmeyecekti. 
Artık cerrahi müdahale için oldukça geç kalan doktorların, çıbana dur deme imkanları kalmamıştı. Yavuz Sultan Selim, 2 Eylül 1520'de vefat etti. Bazı karışıklıklar çıkabilir endişesiyle, padişahın ölümünden, vezirler dışında, ordu haberdar edilmemişti. Hemen, Yavuz'un tek oğlu olan Şehzade Süleyman'a haber iletildi. Özel haberciler, şehzadeye babasının öldüğünü, hemen İstanbul'a gelip devletin başına geçmesi gerektiğini bildirdiler. Yavuz Sultan Selim'in bir oğlu, altı kızı vardı. 


İyi birer padişah olmaları için çok sıkı bir eğitimden geçen şehzadeler, eğitimlerinin bir parçası olarak, devlet yönetmeyi iyice öğrenmeleri için, Anadolu'nun çeşitli şehirlerine vali olarak gönderilirlerdi. Şehzade Süleyman, babasının ölümü üzerine İstanbul'a çağrıldığında, Manisa 


valisi olarak görev yapıyordu. 


Şehzade Süleyman, haberi alır almaz maiyetiyle birlikte İstanbul'a geldi ve İstanbul'un girişinde babasının cenazesini karşıladı. Cenaze namazının kılındığı Fatih Camii'ne kadar babasının, bir cihan padişahının ardından yürüdü. 
Siyah yas elbiseleri içindeydi. 
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2. 


Mimar Sinan, Yavuz Sultan Selim'in padişahlığı boyunca yeniçerilik eğitimi gördü. Güreş tutmayı, ok atmayı, kılıç kullanmayı öğrendi. İyi bir asker olmanın, savaşta sağ kal- 


manın bilinen bir başka yolu icat edilmemişti henüz. 


Bir acemioğlan olarak askerlik eğitimine başladığında kara yağız, esmer bir delikanlıydı. Kayserili Sinan diye anılırdı o zamanlar. Kılıç tutuşu, ok atışıyla olduğu kadar akıllılığı ve el becerilerindeki yetenekliliğiyle de sivrilmişti arkadaşları arasında. O sıralar, Mimar Sinan'ın aklında, bileği bükülmez, kılıcının 


karşısına çıkılmaz bir yeniçeri olmaktan başka bir fikir yoktu. 


O devirde, yeniçerilik eğitimi alanlardan eli yatkın, aklı düzgün, karakteri sağlam olanlara, askerliğin yanında birde farklı bir meslek öğretilirdi. Kayserili Sinan, kendi isteğiyle marangozluk öğrenmeyi tercih etti. Hem de ne öğrenme!.. 
Bir tahtayı işlerken ona istenilen biçimi o derece verirdi ki tahtayı âdeta hamur gibi yoğurmuş da ekmek gibi istenilen biçimde yeniden pişirmiş sanırdı arkadaşları. Savaş sanatlarında ne kadar mahirse, marangozlukta da o kadar ustaydı. 


Tahtaya biçim vermek, bir nesneyi kanaviçe işlercesine nakış nakış bezemekten, ortaya bir şekil çıkarmaktan çok hoşlanırdı Sinan. O yorucu askerlik eğitiminden sonra, onu 


dinlendiren yegane şeydi marangozlukla uğraşmak. 


Yıllar sonra, dünyaca ünlü bir mimar olduğunda, kendisine marangozluk sanatını öğreten ustasına nasıl da büyük bir içtenlikle teşekkür edecekti: 
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“Aferin olsun benim ustama 

Beni neccarlikta üstad yapana.” 

Öğrendiği şeye büyük bir dikkatle yaklaşan, en ince ayrıntısına varıncaya değin bilmedik bir şey bırakmayan Mimar Sinan'a marangozluk sanatının sırlarını veren bu marangoz, belkide Mimar Sinan'a mimarlığın yolunu açan kişidir. 


Marangozluk, Sinan'ın içindeki, bir şeye biçim vermek duygusunun karşılığıydı. Bu duygu marangozluktaki maharetiyle birlikte serpilip büyüyordu. Bir gün gelecek, marangozluk bu duyguyu karşılamaya yetmeyecekti. İşte o zaman Sinan, insanlığın hayranlıkla seyredeceği büyük sanat eserlerini gerçekleştirme peşinde koşacaktı. 


Sinan bazen marangozhanedeki işine kendisini öylesine kaptırırdı ki onu görenler günlerce işinin başından hiç kalkmayacak sanırdı. Marangozluktaki ustalığı askerliğin- den, askerliği marangozluğundan üstündü. 


3. 


Sinan, marangozluktan, bir biçim verme yeteneği edinmişti; fakat bunun kadar önemli bir başka özellik daha kazanmıştı marangozluktan; sabır. Sabretmesini öğretmişti marangozluk ona. Nefsiyle savaşan bir derviş edasıyla bir rahle için uğraşmak, bir mihrap kenarını işlemek... 
Günlerce çalışıp didinmek demekti bu. Aceleci olmadan, sabırla uzun süre uğraşmak demekti. 
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Sinan uğraşırdı. Sabrederdi bıkmadan. “Olması gereken olmalıdır,” derdi kendi kendine. Bir işi yarım bırakmayı, yahut beceriksizce, iş olsun diye tamamlamayı yakıştıramazdı kendine. 


4. 


Sinan, gün geldi askerlik eğitimini tamamladı; bir yeniçeri olarak orduya katıldı. Ter ü taze bir yeniçeri olarak orduya katıldığında, arkadaşları arasında cesur ve azimli biri olarak bilinirdi. 


Yavuz Sultan Selim döneminde sürekli doğuya doğru gidilmişti; İran, Irak ve Mısır üzerine sefer edilmiş, devletin doğu sınırlarının güvenliği sağlanmıştı. Yavuz Sultan Selim'in niyeti, doğudan sonra batıya yönelmekti; fakat 


buna ömrü yetmemişti. 


Kanuni Sultan Süleyman'ın, daha padişahlığının ilk günlerinde fetihlerin, seferlerin yönünü tayin eden şöyle bir olay oldu: Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıkıp padişah olduğunu bildirmesi için, Macaristan'a elçi olarak gönderilen Behram Çavuş, Macaristan'da hakaret görmüş ve öldürülmüştü. Macaristan'ın bu davranışı savaş sebebi sayıldı. 
Yavuz Sultan Selim'in ölümünden sekiz ay sonra, 18 Mayıs 1521'de, ordu Belgrad üzerine yürüdü. Bu,-Kanuni Sultan 


Süleyman'ın ilk seferiydi. Orduya yeni katılan Sinan'ın da, 


Yapılan istişareler sonucu hazırlanan plana göre, önce Belgrad alınacak, ardından Macaristan içlerine doğru ilerlenecekti, 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Belgrad Kalesi'ne varmadan, Sava nehri üzerinde, küçük, ama stratejik önemi olan Böğürdelen Kalesi adın- da bir kale vardı. Osmanlı savaş meclisi önce Böğürdelen Kalesi'nin alınıp geçilmesi kararını verdi. Karar tez zamanda yerine getirildi; ordu kısa zamanda Böğürdelen Kalesi'ni fethetti. Bu kalenin fethiyle seferin emniyeti sağlanmış, ordunun arkadan saldırıya uğraması tehlikesinin önüne geçilmişti. 


Ordu varıp asıl hedef olan Belgrad Kalesi'ni kuşattığında tarih, 1 Ağustos 1521'di. Belgrad elinden geldiğince direnmeye çabaladıysa da Osmanlı kuşatmasına fazla 


dayanamadı; bir ay sonra teslim oldu. 


Sinan işte bu savaşta, ordudaki her asker gibi kahramanca çarpıştı. Yeniçeri olarak katıldığı ilk seferden yüzünün akıyla çıktı. Katıldığı ilk savaştan paha biçilemez tecrübelerle döndü ülkesine. 


5. 


Tarihi vesikalar bize, Mimar Sinan'ın, Belgrad seferinden sonra, ikinci seferi olarak, Rodos adasının fethine katıldığını bildiriyor. 


Osmanlılar birkaç defa Rodos adasını almak istemiş; fakat başaramamışlardı. Rodos adası iki yüz yıldır Saint Jean şövalyelerinin elindeydi. Şövalyeler hem deniz ticaretini engelliyorlar, hem de bu yoldan hacca giden 


Müslümanlara zarar veriyorlar; bir Türk gölüne dönüşen 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Doğu Akdeniz'in güvenliğini tehdit ediyorlardı. Artık buna bir son vermek gerekiyordu. 


Kanuni Sultan Süleyman, “Rodos fethedilmelidir!” dediğinde birkaç vezir dışında herkes, Rodos adasına sefer edilmesi fikrine karşı çıktı. Rodos'un fethedilmesi çok zordu; çünkü Rodos'a saldırınca şövalyelere Avrupa'dan yardım gelmesi kuvvetle muhtemeldi; her seferinde böyle oluyordu. Adaya Avrupa'dan yardım gelmesi bir yana şövalyeler, sağlam surların ardında, kendilerine yapılan saldırılara aylarca dayanabiliyorlardı. Bu uzun ve yıpratıcı savaş, Rodos'u fethetmek isteyen ordularda sinir ve sabır bırakmıyordu. İşte bu uzun ve yıpratıcı savaşa karar vermek kolay değildi. Böyle bir durumda ordunun yenilmesi, yani savaşın kaybedilmesi ihtimali ağır basıyordu; fakat yapılan bütün tartışmalardan savaş kararı çıktı. Hazırlıklar büyük bir titizlik ve gizlilik içinde başlatıldı. Fakat bir müddet sonra Rodos şövalyeleri Osmanlı'nın kendilerine saldıracağını anlamış, kalelerini güçlendirmişlerdi. Adaya birçok savunma silahı yığmışlar, kalenin surlarını tamir etmişler, yeni surlar yapmışlardı. İç kaleye, kendilerine bir yıl yetecek yiyecek depolamışlardı. 


Osmanlı donanması, 24 Haziran 1522'de Rodos önlerine 
geldi. Adaya çıkarma yapıldı. Kale kuşatıldı. Kuşatma 20 
Aralık 1522'ye kadar, altı ay sürdü. Sonunda, Avrupa'dan yardım gelmeyeceği, dolayısıyla daha fazla direnmelerinin bir anlamının kalmadığı kararına varan şövalyeler Osmanlı'ya teslim oldular. Böylelikle iki yüz on dört yıllık Rodos Şövalyelik Devleti tarihe karıştı. 
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Kanuni Sultan Süleyman, fethi tamamlanan Rodos'tan 
2 Ocak 1523'te ayrılıp 29 Ocak 1523'te İstanbul'a vardığında, 
Sinan da katıldığı ikinci savaştan dönüyordu. 


Sinan'ın bu savaşta gösterdiği yararlıklar göz önüne alınarak rütbesi, atlı sekbanlık rütbesine yükseltildi. Atlı sekbanlık, yeniçerilerin seçkinlerinin bulunduğu bir sınıftı. 


6. 


Sinan'ın katıldığı üçüncü savaş olan Mohaç meydan savaşı, doğrusunu söylemek gerekirse akıl almaz bir savaştı. 29 Ağustos 1526'da, Mohaç'ta, Türk ordusu sabahtan savaş düzeni aldı. Güneş doğdu; ama düşman gelmedi. 
Aradan saatler geçti, düşman yine gelmedi. İkindi vakti, beklemekten vazgeçtikleri bir sırada düşman ordusu geldi. 
Savaş iki saatte bitti. Osmanlı ordusu tam iki saatte Macar ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Tarihçi Peçevi, İslam hükümdarları içinde hiçbir hükümdara böyle bir zaferin nasip olmadığını yazar. 


Osmanlı ordusu, dönüş yolunda daha birçok kale teslim alarak 24 Kasım 1526'da İstanbul'a döndü. 


Sinan'ın Mohaç savaşı dönüşünde rütbesi bir kez daha yükseltildi. Rütbesi önce acemioğlanlar yayabaşılığına, hemen ardından da kapı yayabaşılığına yükseltildi. 
Yayabaşılık, bölük komutanı derecesinde subay olmak demekti. 


Dag Başında Gemi Yapmak 


l. 


Almanya seferi, uzun bir seferdir. Osmanlı ordusu Almanya seferinde, daha önce hiç gitmediği kadar Avrupa içlerine gitti. Akıncılar atlarını Ren Nehri'nde suladılar. 


25 Nisan 1532'de İstanbul'dan hareket eden Osmanlı 
ordusu, Ramazan Bayramı'nda Edirne'den hareket edip önüne çıkan şehirleri ve kaleleri bir bir geçip Avrupa içlerine vardı. 1533'te İstanbul'a elçiler gönderip aman dileyen 


Almanların isteği üzerine barış antlaşması imzalandı. 


Sinan, Almanya seferinden önce bir kez daha terfi etmiş, zemberekçibaşılığa getirilmişti. Zemberekçibaşılık savaşta önemli ve ağır sorumluluğu olan bir rütbeydi. 


Zemberek, taşınması ve kullanılması çok zor bir ok türüy- 


Mimar Sinan 


dü. Savaşlardaki fonksiyonu çok önemli olan ağır bir silahtı. 
Sinan gibi dikkatli ve işine titiz bir komutan için böyle nazik bir görev biçilmiş kaftandı aslında. İşte Sinan, Osmanlı ordusuyla birlikte Avrupa'da, Almanya seferi boyunca o koca oklarla dolaşıp durdu. Bir yandan bir asker olarak görevini yaptı, bir yandan da nice saraylara, şatolara, kiliselere dikti gözünü, onları bir bir inceleyip nasıl yapıldıklarını kavradı. 


2. 


Seferler, savaşlar bitmek bilmiyordu. Sinan orduyla beraber, bir doğuya, bir batıya gidiyordu. Avrupa'da neredeyse dolaşmadık ülke bırakmayan Sinan, Almanya sefe- 


rinden sonra orduyla birlikte bu sefer Irak'a gitti. 


Irakeyn seferi, Sinan'ın katıldığı en uzun seferlerden biriydi. İlerde tarihçiler, Sinan'a başmimarlık yolunu açan 


sefer olarak zikredeceklerdi Irakeyn seferini. 


İranvelraktarafları bir haylizamandır karışıktı. Osmanlı ordusu Yavuz Sultan Selim'den beri yönünü doğuya çevir- 


memişti. 


Doğuda baş gösteren karışıklıkları bir düzene sokmak için Osmanlı ordusu, Vezir-i Azam İbrahim Paşa komutasında, 21 Ekim 1533'te İstanbul'dan yola çıktı. İki ay sonra, 27 Aralık 1533'te Halep'e ulaşıldı. İbrahim Paşa, kışı Halep'te geçirmeye karar verdi. Ordu burada bahara kadar dinlendi. Baharda yeniden yola çıkan ordu, 13 Temmuz 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1534'te Tebriz'i savaşmadan aldı. Bu arada Kanuni Sultan Süleyman, İstanbul'dan, 11 Haziran 1534'te yola çıkmış ve hızlı bir seyirle, 28 Eylül 1534'te Tebriz'e gelmişti. 


İran şahı Tahmasb, Osmanlı ordusunun karşısına çıkıp savaşmadı. Aslında akıllıcaydı savaşmaması; Osmanlı ordusuyla bir meydan muharebesine girmeyerek kendisini ve askerlerini korumuş oldu. 


Kanuni Sultan Süleyman, 29 Kasım 1534'te Bağdad'a savaşmadan girdi. Kanuni Sultan Süleyman, İslam dünyasının gözbebeklerinden biri olan Bağdad şehrine hiçbir zarar gelmemesi için, ordunun Bağdad'a girmesine izin vermedi. Ertesi gün Bağdad'da divan kuruldu, tebrikler kabul edildi. 


Bu arada kış gelmişti. Koca orduyla kış günü karda kıyamette dönüş yoluna çıkılmazdı. Kanuni Sultan Süleyman, kışı Bağdad'da geçirdi. Dört ay Bağdad'da kaldı. 


Kanuni Sultan Süleyman, orduyu çevre eyaletlere dağıtmıştı. Ordunun kış mevsimini geçirmek için çevre eyaletlere dağıtıldığı haberini alan Tahmasb, bahara doğru, hiç vakit geçirmeden Van Kalesi'ne saldırdı. Osmanlı ordusu tekrar toparlanmadan bir intikam almak istiyordu. 


Van Kalesi'nin kuşatıldığı haberi Kanuni Sultan Süleyman'a ulaşır ulaşmaz, tez zamanda, ordunun, Van Kalesi'ne yapılan saldırıyı püskürtmesine yetecek kadarı toplanmış, komutanlığına Vezir-i Azam Lütfi Paşa atanmış ve Van üzerine gönderilmişti. Van üzerine gönderilen orduda Sinan da vardı. 
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Ordu uçarcasına vardı Van Gölü'nün kıyılarına. 
Tahmasb'ın ordusu karşı kıyıdaydı. Gölü dolaşmadan önce, karşıda düşmanın nasıl bir tertip aldığının bilinmesi gerekirdi; çünkü savaş sürpriz kaldırmazdı. Savaş demek, 


kocaman bir can pazarı kurulması demekti. 


Vezir-i Azam Lütfi Paşa, “Kadırga!” dedi çaresizlikle, “Bir kadırga inşa etmeliyiz! Karşıya geçip düşmanın aldığı tedbir nicedir, ordusu kaç kişidir bilmek icap eder!” dedi. 


Herkes, bir tersane olmadan, oracıkta koca kadırgalar yapıvermenin imkansızlığını biliyordu. Herkeste bir şaş- 


kınlık, bir çaresizlik vardı. 


Lütfi Paşa orada, dağ başında bir kadırga yapmak fikrinden öyle büyük bir heyecan duyuyordu ki heyecanından yerinde duramıyordu. Ayakta dolaşıp duruyor, bir çare arıyordu. 


İşte herkesin çaresizliğe teslim olduğu bir zamanda, Mimar Sinan'ın en yakın arkadaşlarından birisi olan Yedibela Mahmud Bey, Lütfi Paşa'nın huzuruna çıkıp “Sinan kulunuz marangozlukta üstattır! Yapamayacağı is yoktur! Ferman buyurun kadırgaları derhal yapsın!” dedi. 
Bunun üzerine Lütfi Paşa, Sinan'ı huzuruna çağırtıp gemi- 


leri yapmasını emretti. 


Lütfi Paşa'nın huzurundan çıkarken paşa, “Ordu emrindedir!” dedi Sinan'a, “Ne istersen tez karşılansın! Herkes sana yardımcı olsun!” Sinan, “Baş üstüne paşam!” diyerek 


huzurdan çıktı. 
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Sinan, şartlar uygun değildir demedi, şöyledir böyledir demedi, gece demedi, gündüz demedi, arkadaşlarını seferber etti; ihtiyacı olan herkesi çalıştırdı. Çok kısa bir zamanda, ordunun bulunduğu yer ve nazik durum göz önüne alındığında, neredeyse imkansız denilecek kadar kısa bir zamanda, iki hafta içinde üç tane kadırga inşa etti. 
Kadırga dedikleri küçük bir gemi değildi; kocaman bir yelkenliydi. İkinci haftanın sonunda hem yelkenlerle, hem de küreklerle hareket edebilen üç tane savaş gemisi Van Gölü'nde yan yana süzülüyordu. 


Sinan'ın orduyu seferber edip iki hafta içinde üç tane kadırga inşa etmesi çok büyük bir takdirle karşılanmıştı. Lütfi Paşa, bu gayret karşısında çok duygulanmisti. Kadırgalara bakıp “İşte düşman yenildi! Zafer kazanıldı!” dedi. 


Lütfi Paşa, “Madem bu kadırgaları sen inşa ettin, kaptanlıklarını da sen yap! Karşıya git! Düşmanın tedbiri nedir, 


öğren gel!” dedi Sinan'a. 


Sinan kadırgaların yelkenlerini, demirlerini, küreklerini, top ve tüfeklerini tedarik etti. Van Gölü'nü geçti. Karşı kıyıya varıp düşmanın tedbiri öğrenip geldi. Lütfi Paşa'nın huzuruna çıkıp rapor verdi. 


Tez zamanda kadırgaları inşa etmesi, karşı kıyıya geçip iyi bir araştırma yapması, önüne çıkan bir grup düşman askeriyle çarpışıp esir etmesi, bütün bunlar Lütfi Paşa'nın o kadar hosuna gitmişti ki Sinan'ın becerisi, cesareti, birdaha hiç çıkmamak üzerelütfi Paşa'nın aklına yazılmıştı. Lütfi Paşa kese kese altın 


verdi Sinan'a, saf kan bir at verdi ve daha nice hediyeler... 


Mimar Sinan 
Savaş bittikten sonra Sinan'ın, gösterdiği başarılardan dolayırütbesibirkezdahayükseltildi.Zemberekçibaşılıktan alınıp hasekiliğe getirildi. Hasekilik sırdaş, yakın dost anlamına gelirdi. Hem güvenilir olanlara, hem de hizmet- te eskiyip iyice kıdem kazanmışlara verilen bir unvandı. 
Sinan, Irakeyn seferinden sonra haseki olarak doğrudan 


sultanın hizmetine alındı. 


Ordu Irakeyn seferinde, Tahmasb'ın ordusuyla köşe kapmaca oynayıp durmuştu. Tahmasb bir türlü yakalanamıyordu. Kanuni Sultan Süleyman dönüş yolculuğuna karar verdi. Nasılsa alınacak yerler alınmış, kazanılacak zaferler kazanılmıştı. Öyleyse buralarda yok yere eğlenme- 


ye gelmezdi. İstanbul'a dönmek gerekti. 


Kanuni Sultan Süleyman, dönüş yolculuğu için önce Diyarbakır'a geldi. Burada yirmi iki gün kaldı. Sonra Urfa'ya geçti, burada da iki gün kaldı. Halep, Antakya, İskenderun, 


Adana, Eskişehir üzerinden 8 Ocak 1536'da İstanbul'a ulaştı. 


Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'dan ayrılalı bir yıl, Veziri-i Azam İbrahim Paşa ayrılalı iki yıl olmuştu. Bu uzun süren ayrılığın ardından İstanbul'a dönüşten çok büyük bir sevinç duyuldu. Padişahın ve ordunun dönüşünü kutla- 


mak için beş gün, beş gece süren şenlikler yapıldı. 


Nice Mimarın Kuramadıgı 
Köprüyü Hemen Tamam Fifi 


Sinan 


l. 


Osmanlı İmparatorluğu'nun Ege denizi ve Akdeniz'de genişlemesi sürdükçe Venedik'in etki alanı daralıyordu. 
Bundan dolayı Venedik, sürekli olarak Osmanlı'nın aleyhine çeşitli ittifaklar kuruyor, Osmanlı'nın düşmanlarına yardım ediyordu. En son, kendilerine gönderilen bir elçi heyetinin gemisini batırmış, gemidekilerin hepsini kılıçtan geçirmişlerdi. 


Yapılan istişareler sonucu Venedik üzerine bir ordu gönderilmesi kararlaştırıldı. Donanma kuvvetlerine Barbaros Hayreddin Paşa, kara kuvvetlerine de Lütfi Paşa komuta edecekti. Ordu, donanmayla birlikte, 1537 Mayıs'ında İstanbul'dan hareket etti. Sinan, Lütfi Paşa'nın maiyetinde bir savaşa daha katılıyordu. 


Osmanlı ordusu, 23 Temmuz1537'de İtalya'nın Pulya şehrine çıktı. Lütfi Paşa, Otranto ve civarını ele geçirdi. Buradan Korfu adasına hareket edildi. 25 Ağustos'ta Korfu'ya çıkarma yapıldı. Yaklaşık yirmi gün süren kuşatma, kış mevsimi- 


nin başlayacak olması dolayısıyla kaldırıldı. 


Osmanlı ordusu İtalya seferinden döndükten sonra, Barbaros Hayreddin Paşa, 1538 kış ve baharını İstanbul'da geçirdi. Yaz günleri geldiğinde tekrar denize açıldı. Kanuni Sultan Süleyman, bundan bir ay sonra Kara Boğdan seferine 


çıktı. 


2. 


Il. Beyazıd zamanından beri Osmanlı'ya bağlı Kara Boğdan'da (Moldavya) hiç sorun çıkmazdı. Fakat son zamanlarda Kara Boğdanlılara bir şeyler oluyordu. Ya bir şeyi bahane edip mesele çıkarıyorlardı, yada mesele çıkarmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyorlardı. Kâh Osmanlı'nın düşmanlarıyla açık ittifaklara giriyorlar, kâh Osmanlı'nın kendisine dost bellediği insanlara saldırıyorlardı. Bu durumda Kara Boğdan üzerine bir sefer kaçınılmazdı. Öyle de oldu. 


Kanuni Sultan Süleyman, istişarelerden sonra orduya hazır olması emrini verdi ve İstanbul'dan yola çıkıp 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hızlıca Edirne'ye vardığında, kendisini bekleyen orduya, “Seferimiz Boğdan üzerinedir!” diye buyurdu. 


Ordu, yaptığı birçok seferde olduğu gibi, hiçbir direnişle karşılaşmadan ilerliyordu. Osmanlı ordusu Prut Nehri'ne vardı ve burada orduyu doğal bir zorunluluk durdurdu; ordu, tıpkı Van Gölü'nde olduğu gibi doğal bir engelle karşılaşmıştı. Orada gemi, burada köprü yoktu. 


Ordunun Prut Nehri'ni geçmesi, Kara Boğdan içlerine doğru ilerlemesi gerekiyordu. Durmaya gelmezdi. Derhal bu işlerle ilgilenen mimarlar, işçiler çalışmaya başladılar. 


Nice mimar, nehir üzerine bir köprü kurmak için didiniyordu; herkeste bir telaş, bir telaş. Fakat ne çare! Kurulan her köprü kartondan yapılmış gibi kolayca yıkılıveriyordu. 
Peki, koca Osmanlı ordusunda bir köprü kuracak denli iyi bir mimar yok muydu da kurulan köprüler birbiri ardına, kartondanmış gibi yıkılıveriyordu? Hayır, elbette öyle değil! Lakin mimarların köprü kurmaya uğraştıkları yer, bir bataklıktı. Balçık ve bataklığın üzerine yıkılmayacak bir köprü kurmak için uğraşıyordu ordunun mimarları. 
Üstelik kuracakları köprü haddinden fazla sağlam olmalıydı; çünkü köprüden koca bir ordu geçecekti. 


Peki biraz ilerisi kuru değil miydi? Değildi. Peki biraz ilerisi? Değildi. Hem ordunun, durup köprü kurmak için kuru toprak aramaya vakti de yoktu. Köprü ordunun olduğu yere hem de vakit geçirilmeden kurulmalıydı; fakat nasıl? 
Herkesin aklındaki tek soru buydu. 


Mimarları, onlara nezaret eden vezirleri bir şaşkınlık 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almıştı. Bataklık araziye kurulan köprülerin birbiri ardınca yıkılıp durması herkesi çileden çıkarıyordu. Canla başla çalışanlara bakıp bakıp “Bu iş olmayacak!” deyip dururken Lütfi Paşa'nın aklına Mimar Sinan geldi. “Bu işi yapsa yapsa Sinan Subaşı yapar!” dedi. 


Lütfi Paşa derhal Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıktı. “Saadetli padişahım! Bu köprünün yapımı, Sinan Subaşı denilen kulunuzun marifetiyle gerçekleşebilir,” dedi. 


Kanuni Sultan Süleyman, “Kimdir Sinan Subaşı” dedi. 


Lütfi Paşa, “Kendisi haseki kulunuzdur. Emir buyurun, 


meslektaşlarıyla birlikte bu işe o baksın!” 


Kanuni Sultan Süleyman, “Ordudaki mimarların yapamadığını yapabilir mi?” 
Lütfi Paşa, “Kendisi çok tanınmış bir ustadır! Maharetli 


bir mimardır!” 


Kanuni Sultan Süleyman, hiç duraksamadan, “Tez bak- 


sın!” emrini verdi. 


Lütfi Paşa, adam salıp Sinan'ı buldurdu. Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkardı. 


Kanuni Sultan Süleyman, “Ne dersin Sinan Subaşı? Bu köprüyü kurabilir misin?” 


Sinan, “Sultanımın emri, Allah'ın yardımıyla gerçekleşir!” dedi. Kanuni Sultan Süleyman da “Durma öyleyse!” 
dedi Sinan'a. . 


Huzurdan ciktiklarinda Lutfi Pasa Sinan’a, “Haydi! 
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Göreyim seni! Yüzümüzü kara çıkarma! Bizi mahcup eyleme!” dedi. 


Sinan emrindeki mimarlar ve işçilerle derhal çalışmaya başladı. Hummalı bir çalışmadan sonra on üç günde köprüyü kurdu. 


Sağlam mı sağlamdı kurduğu köprü. Öyle hiç balçık, bataklik üzerinde kurulmuş gibi değildi. Çok sağlam bir zemin üzerine kurulmuş, ne yaparsan yap göçmez bir köprüydü. 


İslam ordusu ve şahlar şahı Kanuni Sultan Süleyman, Sinan'ın kurduğu köprüden büyük bir sevinçle geçti. 
Ordunun yine mühim bir müşkülü halledilmişti. 


Ordu karşı kıyıya geçerken öyle bir seviniyordu ki Lütfi Paşa. Neredeyse sevincinden yerinde duramıyordu. “Bu Sinan yok mu, bu Sinan!” diyordu da başka bir sey demiyordu. 


İşte kurulan köprü çok hoşuna gitmişti Lütfi Paşa'nın. 
Âdeta sevincini dizginleyemediği için, hızını alamayıp “Bu köprüyü biz gittikten sonra kafir yıkmasın diye, yanı başına bir kule yapıp “kuleye de birkaç asker bırakıp bu köprüyü koruyalım,” dedi. 


O sırada yanlarında bulunan Vezir-i Azam Ayas Paşa, Sinan'a dönerek, “Sen ne dersin bu ise?” dedi. Sinan'ın biraz duraklaması üzerine, “Kule yapma fikrine ne dersin?” diyerek sorusunu yeniledi. 


Sinan, “Uygun değildir,” dedi. 


Doğrusu bu cevap cesur bir cevaptı. Durup dururken bir vezire karşı çıkıyordu, hem de kendisini çok seven bir vezire. 
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Lütfi Paşa, Sinan'dan böyle bir cevap beklemiyordu; Ayas Paşa'ysa beğenmişti Sinan'ın cevabını. “Aklın yolu bir değil mi?” demişti kendi kendine. Cevabın daha iyi anlaşılması için Sinan'a, “Neden uygun değildir?” dedi Ayas Paşa. 


Sinan, “Çünkü kafir, biz gittikten sonra çaba gösterip birkaç kişiyle bu kuleyi ele geçirebilir.» 


Ayas Paşa, “Ele geçirsin?” 
Sinan, “O zaman adı bir kale fethetmişe çıkar kafirin.” 
Ayas Paşa, “Peki ne yapalım” 


Sinan, “Belki bu köprüye bir değer vermek doğru degildir. Padişahımızın ülkesinde nerede bir köprü yapmak 


gerekirse, orada hemen bir köprü yapılması mümkündür.” 


Gücenmişti Lütfi Paşa, Sinan'ın bu sözlerine. Kızgın bir ses tonuyla, “Senin korkun burada inşa edilecek kalede komutan olarak kalmaktır!” dedi. Böyle derken Sinan'a, bir zamanlar Van Gölü'nde kendi inşa ettiği gemilere yine kendisinin kaptanlık yapmasını hatırlatıyordu. “Şimdi de kurduğun bu güzel ve stratejik köprüyü sen koru bakalım, dememizden korkuyorsun, değil mi?” demeye getiriyordu Lütfi Paşa. 


Böyle bir ihtimalden korkmasına korkuyordu Sinan ya, ne desindi? Hem pişman olmuştu kendisini çok seven bir veziri gücendirdiği için. Fakat insan konuşacaksa sözün doğrusunu söylemeliydi. 


Lütfi Paşa'nın, “Senin korkun kalede komutan olarak kalmaktır!” demesi üzerine Sinan, yıllar sonra, Lütfi Paşa'ya, Prut Nehri'nin üzerine kurduğu köprünün başında şöyle dediğini bildirecekti: 
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“Padişahın eski kölesiyiz 
Kale korumasının da eriyiz 


Eskiden beri kulu ve yeniçerisiyiz 
Uğrunda semender gibi ateşe girip yanarız.” 


Lütfi Paşa'ya, “Kule yapılır ve emir buyurursanız, koru- 


mak için burada kalırım,” demişti Sinan. 


Sinan'ın orada kaldığını bir düşünsenize! Basit bir köprü için, Kara Boğdan'da, kuş uçmaz kervan geçmez bir yerde bir kuleyi bekleyecekti bütün ömrünce! Peki o zaman 


Süleymaniye'yi kim yapacaktı? 


Lütfi Paşa, Sinan'ın verdiği cevaptan tatmin olmamıştı. 
Cevap çok mantıklıydı; ama bir vezir gururu da vardı işin içinde. O ara, köprüden Rumelili askerlerin geçişine nezareteden Sofu Mehmed Paşa'yı gördü Lütfi Paşa. Emir verip yanına gelmesini istedi. “Hele, o da gelsin!” dedi kızgınca, neredeyse bağırarak. 


Sofu Mehmed Paşa, sözüne itibar edilen bir paşaydı. 
Akıllı ve ileri görüşlüydü. Lütfi Paşa, onu bu özelliklerinden dolayı çağırtmıştı. 


Yanında, birkaç subayla gelen Sofu Mehmed Paşa'ya, “Bu köprü bizce çok kıymetlidir. Buraya bir kule yapıp onu korumaya ne dersin?” dediğinde Sofu Mehmed Paşa, “Eskiden Osmanlılar Rumeli'ye geçtikleri zaman gemilerini yakmışlardı. Bizim bu köprüyü kendimizin yıkması lazım 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gelirken, kule yapıp korumaya kalkışmak, kaçkınlarımıza sığınak hazırlamaktır!” dedi. 


Sofu Mehmed Paşa da aynı şeyleri söyleyince, tartışma biraz alevlenir gibi olduysa da, Vezir-i Azam Müşir Ayas Paşa ve yanındakiler, Lütfi Paşa'yı kule yapıp köprüyü korumak fikrinden vazgeçirdiler. 


Sinan, her ne kadar, Lütfi Paşa'yı gücendirdiği için pişmanlık duyduysa da doğruyu söylediği için mutluydu. 
Haklı çıktığı için mutluydu. Bu olay Sinan'ın iyi bir asker, iyi bir mimar olmasının yanında hem doğru sözlülüğünü, hem de ileri görüşlülüğünü gösteriyordu. 


Ordu kazasız belasız nehri geçmiş ve Kara Boğdan'da ilerlemeye başlamıştı. İlerliyordu ilerlemesine ya, karşısına bir başka ordunun çıktığı filan yoktu. Çoğu zaman böyle olurdu. O zamanlar Osmanlı'nın gücünün karşısına bir güç, ordusunun karşısına bir ordu koyacak devlet yoktu. 
Kara Boğdan voyvodası, kendi topraklarında ilerleyen Osmanlı ordusunun karşısına çıkamadı. Osmanlılar varıp Kara Boğdan'nın merkezi Suceva şehrine girdiklerinde, takvimler 16 Eylül 1538'i gösteriyordu. 


Kanuni Sultan Süleyman ertesi gün, Kara Boğdan'ın beylerini, valilerini, ileri gelenlerini topladı ve kendisine düşmanlık eden Kara Boğdan voyvodasını görevden aldığını, kendilerine yeni bir voyvoda seçmeleri gerektiğini söyledi. Kara Boğdanlılar kendilerine yeni bir voyvoda seçtiler. Emir krallara tac giydiren sultandan geliyordu çünkü. 


Dünyada Bir Eser Bırakmak 
Yüksek Bir Cami Yapmak 


Yıl 1538'di. Ordu Kara Boğdan'dan daha yeni dönmüştü. O yıl, Kanuni Sultan Süleyman'ın mimarı, Mimarbaşı Acem Ali, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Ondan boşalan başmimarlık görevine kimin getirileceği belli değildi. 
Mimarbaşılık makamı yeni sahibini bekliyordu. 


O günlerde, Acem Ali'nin peşinden Veziri-i Azam Ayas Paşa da vefat etmişti. Hem Mimarbaşı Acem Ali'nin, hem de Vezir-i Azam Ayas Paşa'nın peş peşe ölümleri, başta Kanuni Sultan Süleyman olmak üzere, ülkeyi yasa boğmustu. 
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Kanuni Sultan Süleyman gibi, Ayas Paşa'yı çok seven, o dönemin ileri gelenleri, merhum Ayas Paşa'nın mezarına yapılacak türbeden bahsederken, “Mimarlık tekniğine sahip bir olgun mimar yok ki, çağıralım da türbesini yaptıralım,” derlerdi. 


Devlet meselelerinin konuşulduğu Divan toplantısında, konu tekrar gündeme gelince Kanuni Sultan Süleyman, “Münasip bir mimar yok mudur?” dedi. 


Vezirler, “Yoktur henüz Acem Ali'nin yerini dolduracak bir mimar...” dediler. 


Vezirlerin aklına bir isim gelmiyordu. Kimi düşünseler, peşinden olmaz diyorlardı. Dünyanın en büyük devletinin bütün mimarlarının başına geçecek kişi çok yetenekli, usta mı usta bir mimar olmalıydı. 


İşte Divan toplantısında, herkes kara kara düşünürken, Vezir-i Azam Lütfi Paşa aradığı kişiyi buluverdi. İzin alıp “Saadetli sultanım! Haseki olan Sinan Subaşı mimar olması gereken kişidir!” dedi. 


Kanuni Sultan Süleyman, “Sinan Subaşı mı?” diye sordu merakla. 


Lütfi Paşa, “Evet sultanım! Ondan başka bu sanatı yerine getirebilecek yetenekte bir başka kimse yoktur!” dedi. 


Kanuni Sultan Süleyman, “Kimdir bu Sinan Subaşı?” 
deyince Lütfi Paşa, “Saadetli sultanım! Kara Boğdan seferinde Prut nehrinin sırtına yıkılmaz köprüyü vuran kulunuzdur!” diyerek padişahın Mimar Sinan'ı hatırlamasını sağladı. 


Kanuni Sultan Süleyman, “Tamam, hatırladım,” dedi. 
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Lütfi Paşa, “Haseki kulunuzdur! Bu göreve münasiptir 


sultanım!” 


Kanuni Sultan Süleyman, “İyi de, o ocaklı değil miydi?” 
diyecek oldu. 


Lütfi Paşa, “Öyledir sultanım! Ama marangozlukta da pek üstaddır! Yapı ustalığında onun üstüne yoktur. Ondan daha münasibini bulmak mümkün değildir!” diyerek önerdiği insanın yeteneklerini sayıp dökmeye başladı. Kanuni Sultan Süleyman, “Ocak ağasını razı edin!” dedi. 


Lütfi Paşa, “Ferman sultanımındır!” 


Herkesin bir mimar adı düşündüğü bir ortamda, Lütfi 


Paşa'nın bir yeniçeriyi öne sürmesi oldukça ilginçti. 


2. 


Sinan işe, bir acemioğlan olarak başlamıştı. 
Acemioğlanlar büyük yapı işlerinin gediklisiydiler. Sinan daha bir acemioğlanken, ter ü taze bir öğrenciyken birçok büyük yapının inşasında çalışmıştı. Acemioğlanlar yayabaşılığı görevindeyken, kapı yayabaşılığı görevindeyken birçok büyük binanın yapımına nezaret etmişti. 

En başından itibaren büyük bir ilgi duymuştu büyük 


binaların kuruluşuna. Göz alıcı bir ahenkle göğe yükselişlerine... Hele göğe asılı gibi duran kubbelere... 


Mimar Sinan en başından itibaren büyük bir merak, öğrenme azmi ve isteğiyle birçok mimardan ders almış, 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birçok mimara çıraklık etmişti. Mimarlıkta iyice pişmişti. 
Elbette öyle iki köprü, iki gemi inşa ettiği için koca bir devletin mimarbaşılığına getirilmemişti. 


Bir yandan, Allah vergisi bir yeteneği vardı; öbür yandan dur durak bilmeyen bir öğrenme azmi; el attığı hiçbir şeyin peşini, iyice dibini bulmadan bırakmıyordu. Öğrenme azmi onda kolay güç yetirilmez bir çalışma disiplini inşa ediyordu. Aklı ve sabrıyla birleşen Allah vergisi yeteneği, yanında çalıştığı birçok mimarı hayran bırakmıştı. 


Gün gelmiş, tek başına plan çizip cami tasarlar olmuştu. 
Halep'te 1527 yılında yaptığı Hüsrev Paşa Camii ve külliyesi, gerçekten de usta işi bir mimarın elinden çıkabilirdi ancak. 
Yaptığı her yeni eseriyle durmadan takdir topluyordu Sinan. 
Bir yandan orduda rütbesi yükseliyor, katıldığı her seferden sonra terfi üstüne terfi alıyor, sefer üstüne sefere katılıyor; fakat bir yandan da mimarlıkla uğraşmayı ihmal etmiyor, durmadan yeni eserler vererek kendini geliştiriyordu. 


Gelgelelim, Mimar Sinan'ın mimari bilgi ve yeteneğinin gelişimini, tarihi bilgi ve belgelere dayanarak gün be gün takip edemiyoruz; çünkü kaynaklarımızda böyle bilgiler yok. 
Sadece şunu ileri sürebiliyoruz: Mimar Sinan, orduda görev yaptığı yıllar boyunca birçok savaş ve sefere katılmış, dünyanın farklı kültürlerini, mimarilerini tanımış, yerinde görüp inceleme fırsatı bulmuştur. Aynı zamanda, birçok önemli yapının inşasında, işçilikten başlayarak her kademede görev almıştır. Birçok mimarın yardımcılığını yapmıştır. Öğrendiği her bilgiyi, bir yerde tecrübe ederek edinmiştir. Başmimarlık 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görevine getirilmezden önce inşa ettiği binalar, başmimarlık görevine getirilmesi için birer referans niteliği taşımıştır. İşte bu referansların yanı sıra, Van Gölü kıyısında, zor şartlarda inşa ettiği kadırgalar ve aynı şekilde, Prut Nehri'nin üzerine, birçok mimarın kuramadığı köprüyü kurması, dikkat çekmesini sağlamış; başmimarlık görevine getirilebilecek birçok mimarın içinde, bir adım öne çıkmasına yaramıştır. 
Güç şartlar altındayken, bu güç şartların altında ezilmeyecek denli azim ve irade sahibi oluşu, şartlara göre iş yapabilme yeteneği, gibi özelliklerinin yanı sıra, bir de, Prut Nehri üzerine kurduğu köprünün yanına bir kule yapılarak köprünün korunmaya alınmasına itirazından, ileri görüşlü bir devlet adamı niteliği taşıdığının anlaşılması sayesinde Lütfü Paşa tarafından bu göreve önerilmiştir. Devlet erkanı da Lütfü Paşa'nın bu önerisini onaylayarak, Mimar Sinan'ın başmimarlik görevine getirilmesini uygun bulmuştur. 


Yıllar sonra, nasıl bu kadar büyük ve usta bir mimar oldu-Suna şaşıp merak edenlere Sinan'ın verdiği cevabı, kadim dostu Mustafa Sâi Çelebi, şu şekilde mısralara dökmüştür: 


“Allah vergisidir kişiye yetenek 
Kazandım sanatımı gayret ederek 


Aferin olsun benim ustama 
Beni neccarlıkta üstad yapana 


Sultan Süleyman dönemi olunca 
Şansa kavuştu bu güçsüz karınca 
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Onun devrinde nice hizmetler ettim 
Böylece ileri gelenlerin ilgisini çektim 


Olup yeniçeri çektim cefayı 
Piyade eyledim nice gazayı 


Mesleğim, sanatım ve hizmetimle 
Ve de akran içinde gayretimle 


Çalıştım ta çocukluk çağından 
Yetiştim Hacı Bektaş ocağından 


Rodos ile Belgrad üzerine yürüdük 
Sonra sağ salim geri döndük 


Rütbemi atlı sekban eylediler 
Dünya şahı Mohaç'a yürüdüler 


Dönüşte bir süre yayabaşı olarak kaldım Ardından zemberekçibaşılık görevini aldım 


Bu kez şah yürüdü üstüne Alaman'ın 
Savaş meydanı dar geldi gözüne düşmanın 


Şahla ileri gelenler tamamlayınca seferi Verildi bana hasekilik payesi 


Korfu'yla Pulya seferinden sonra 
Gittik doğruca Kara Boğdan'a 


Savaşta ve barışta hizmet vererek 
Çıktım birçok yerde padişahın huzuruna 
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Sonunda mimar olarak yetkinliğimle 
Amaçladım dünyada eserler bırakmayı 


Derdim ki Allah bana 
Nasip etsin bir yüksek cami yapmayı 


Olacağı varmış hikmeti işte Alah'ın 
Gelip gözdesi oldum padişahın 


Şükür ve minnet olsun her dileği kabul eden Allah'a Kulunu mazhar etti iyilik ve bağışa.” 


Gerçekten de padişahın gözdesi olmuştu Sinan. Bir ömür boyu Kanuni Sultan Süleyman'ın en yakın dostlarından birisi olmuştu. Kayseri'nin Ağırnas köyünden çıkıp gelen bir delikanlı, dünyanın Muhteşem Süleyman deyip önünde titrediği Sultan Süleyman'ın huzuruna teklifsiz girip çıkabilen ender simalardan biriydi. 
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Sevap Kazanmak için 


“Pek hayra alamet değil ya, haydi hayırlısı,” dedi Sinan içinden. Yeniçeri ağası onu neden görmek istemişti ki? Bir kusur mu işlemişti yoksa yeni bir görev mi verecekti? Hiçbir 


fikri yoktu. 


Yeniçeri ağası, Sinan huzuruna girerken, “Hele gel Sinan!” dedi. 


Sinan, “Buyur ağam. Beni dilemişsiniz?” derken merak içindeydi. 


Yeniçeri ağası, “Doğrusunu istersen seni biz dilemedik?” 
dedi. 


Sinan, “Hayırdır ağam?” dedi iyice meraklanarak. 


Yeniçeri ağası, “Seni, Lütfi Paşa diler.” 
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Sinan, aklına bir şey gelmezmiş gibi tekrar, “Hayırdır ağam?” dedi. Hiçbir şey anlamıyordu yeniçeri ağasının konuşmalarından. 


Yeniçeri ağası, “Hayırdır hayırdır! Elbette hayırdır!” dedi Sinan'ı rahatlatmak istercesine, “Lütfi Paşa, senin mimarlığından, marangozlugundan ve gayretinden çok etkilenmiştir. Saadetli sultanımızın başmimarı olmanı dilemektedir.” 


Sinan, ne diyeceğini bilemedi. Susup kalması üzerine 


yeniçeri ağası, “Ne dersin?” dedi. 
Sinan, “Ne diyeceğimi bilemem ağam,” diye cevap verdi. 


Yeniçeri ağası, “Burası da, orası da bir. Saadetli padişahımıza burada da hizmet edersen hizmetin hizmettir, orada mimar olarak hizmet edersen de hizmetin hizmet- 


tir.” 


Sinan, “Burası benim evim barkım. Buradan ayrılamam 


ağam,” dedi. 


Yeniçeri ağası, “Eğer buradan ayrılmak istemezsen, bir sebep bulmalısın,” dedi. 


Sinan, “Bilmem ki ağam,” dedi çaresizlikle. 


Yeniçeri ağasının, “Hayır dersen, Lütfi Paşa'ya geçerli bir cevap vermek gerekir, bilesin!” demesi üzerine Sinan, “Bizim mimarlığımızdan, marangozluğumuzdan ne ola ki ağam. Bütün gayretimiz, ocağımızın bir neferi olarak 


çalışıp çabalamaktır. Başkaca bir muradımız yoktur,” dedi. 
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Yeniçeri ağası, “Elbette ayrılmak kolay değil ocaktan, bunu bilirim,” dedi Sinan'ı teselli edercesine. 


Sinan, “Bunca yıllık ocağımızdan, öyle hemen, göz açıp kapar gibi ayrılıvermek,” dedi ve sustu. 


Yeniçeri ağası, “Sen bu meseleyi biraz düşün Sinan. Biz senden razıyız, bunu unutma.” 


Bir askerdi Sinan. Sonra yaşı elliye yaklaşmıştı. 
Neredeyse otuz yıldır birlikte olduğu ocağından, arkadaşlarından öyle kolayca ayrılamazdı. “Tam yirmi altı yıldır buradayım, kolay değil, çok ter döktüm, çok acı gördüm, şimdi bir çırpıda buradan ayrılıvermek, kolay değil,” diyordu kendi kendine. 


Sinan, günlerce düşündü. Kararsız kaldı. Ne yapacağını bilemedi. 


Sinan, gece gündüz düşünüp bir karara varamadığı günlerde, en çok Lütfi Paşa'ya şaştı. Lütfi Paşa'yı, Prut Nehri'ne kurduğu köprünün korunması konusundaki isteğine karşı çıkarak kırdığını düşünüyordu. Hatta Lütfi Paşa'ya karşı çıktığı için, onu diğer vezirlerin önünde küçük düşürdüğünü sanarak, iyice utanmisti. “Kim bilir Lütfi Pasa ne kadar kızmıştır bana,” diye günlerce üzülmüştü. Oysa Sinan'ı başmimarlığa layık gören, Vezir Lütfi Paşa'dan başkası değildi. Demek ki Vezir Lütfi Paşa, kıymet bilir bir devlet adamıydı. Şahsi kırgınlığını devlet işine yansıtmıyordu. “Bu iş başka, o iş başka,” diye düşünebiliyordu. Belki de Osmanlı İmparatorluğu bunun için dünyanın en güçlü devletlerinden birisi olmuştu. 


Mimar Sinan 


Ne kadar kararsız kalırsa kalsın, aslında Sinan'ın önünde pek fazla seçenek yoktu. İçten içe bu emre itaat etmesi gerektiğini ve bu vazifenin kendisini şereflendireceğini biliyordu. Padişah'ın lütuf buyurduğu bir görevden kacilmazdı. 


Bir yandan asker ocağından ayrılacağı için üzülüyor, bir yandan da bu işi yapıp yapamayacağını tam olarak kestiremiyordu. Acaba altından kalkabilir miydi bunca zor ve zahmetli bir işin? Kolay değildi, herhangi bir devletin ötesinde, 


koskoca bir imparatorluğun birinci mimarı olmak... 


Başta yeniçeri ağası olmak üzere bütün arkadaşları bu görevi kabul etmesini salık verdiler Sinan'a. “Madem kâbiliyetin var, o kâbiliyetini millet hakkı için değerlendir- 


melisin!” dediler, 


Sonunda Sinan, 1538 yılında, Kanuni Sultan Süleyman devrinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun başmimarı oldu. O zamanki adıyla, Ser mimarân-ı dergâh-ı âli. 


Çok sonraları, kendisine, “Askerliği bu denli seven biriyken, başmimar olmayı niçin kabul ettiği” sorulunca, bu soruyu şöyle cevaplayacaktı Sinan: “Sevap kazanmak için!” 
Büyük mimarın cevabı bu kadar basit ve sadeydi; “Sevap kazanmak için... Herkes benim yapılışına vesile olduğum camilerde Allah'a ibadet etsin, sevap kazansın. Ben de 


onların kazandığı sevaplarda nasibimi arayayım.”20 


Böylesine huzur ve fedakarlık doluydu. 


20 Age.,s. 60. 
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2. 


Sinan'ı Sinan yapan en önemli özellik, küçük yaşların- dan beri sahip olduğu bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme aşkıydı. Sinan merak ediyor, öğreniyor ve öğrendiklerini de hayata geçiriyordu. Bir binanın gökyüzüne ahenkli bir bütün olarak yükselebilmesi onu heyecanlandırıyordu. 
Birçok usta mimarın kendisine anlattıklarını can kulağıyla dinlemişti. Onların gözetiminde nice yapının inşasında bulunmuştu. Birçok tecrübe yaşamıştı. 


Sözün burasında, Sinan'ın bir mimarlık okuluna gitmediğini tekrar belirtelim. Sinan ne öğrendiyse, inşasında bulunduğu binaların yapım sürecinde edindiği tecrübeler- den öğrenmişti. Yanında durup büyük bir sabırla kendisine mimarlık hakkında bilmek istediği her şeyi anlatan, kadir kıymet bilir usta mimarlardan öğrenmişti. Bu büyük mimar, bir mimarlık okulunda okumamıştı ve dünya 


mimarlık tarihinde böyle bir örnek yoktu. 


Sinan'ın yanında çalıştığı ustaları kadar önemli bir öğretmeni daha vardı onu büyük bir mimar yapan. Bu öğretmenini kendisi şöyle anlatıyor: “Ustamın eli altında, tıpkı bir pergel gibi, bir ayağım sabit olarak merkez ve çevreyi gözledim. Sonunda yine, tıpkı bir pergel gibi, yay çizerek, bilgi ve görgümü artırmak için diyarlar gezmek isteği duydum. Bir zaman padişahın hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip tozdum. Her saray kubbesinin tepesin- 


den ve her harabe köşesinden bir şeyler kaparak bilgimi ve 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görgümü artırdım.”21 Sinan'ın ikinci öğretmeni, görmekti. 
Dikkatli bakmaktı. Soru sormasını bilmekti. Sorunca binalar bile konuşur. 


Sinan'ın gezip görmediği yer kalmamıştı neredeyse... 
Gezip gördüğü yerlerdeki mimarlık şaheserlerini tek tek incelemişti. Bir yandan tıpkı bir pergel gibi, ayağının birini sabit tutuyor, öbürüyle dünyayı geziyordu. 


Sinan dünyanın dört bir yanında hep o ikinci öğretmeni aramıştı. O öğretmeni bulmak için dünyanın dört bir yanına gitmişti orduyla birlikte. Her gördüğü yapıdan, yıkılmış, harabeye dönmüş eski binalardan, bir mezardan, bir türbeden, bir kümbetten, bir köprüden, bir camiden, bir saraydan ya da bir imaretten bir şeyler öğrenmişti Sinan. 
Onlara öğretmeni gözüyle bakmış, nice sorular sormuş, nice cevaplar almıştı. Bu açıdan, mimarlık işini mektep sıralarında öğrenenlerden daha doluydu dağarcığı... 


21 Age.,s.56. 


Çıraklık Eseri: Şehzadebaşı 


l. 


Birçok marşa, türküye konu olan Estergon Kalesi, 29 
Temmuz'da kuşatılmış, iman ve top tüfek gücüyle, kale on 


günde fethedilmişti. Tarih, 10 Ağustos 1543'tü. 


İşte bu zaferin dönüşünde Kanuni Sultan Süleyman'ı kara bir haber bekliyordu. Biricik oğlu Şehzade Mehmed vefat etmişti. 


Şehzade Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman tarafından Manisa'da vali olarak görevlendirilmişti. Öldüğünde yirmi bir 


yaşındaydı, yani ömrünün baharında, terü taze bir delikanlı. 


Kanuni Sultan Süleyman Şehzade Mehmed'in ölümüne öylesine çok üzüldü ki, sevgili oğlu rüyalarına girer oldu. 
Sonunda oğlu için bir cami yaptırıp, onun hatırasını yaşat- 


maya karar verdi. 
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Sinan'ı hemen huzura çağırdı ve “Bak mimarbaşı! 
Şehzadelerin en güzeli Mehmed için bir güzel türbe yapasın! Türbeyi biran önce tamam edesin. Türbenin yanından gelip geçenler muhakkak bir Fatiha ihsan ederler ruhu için; lakin hayır için yanına bir de cami yaptırmak dilerim! Sen ne dersin?” dedi. 


Sinan, “Saadetli padişahım, biricik şehzademiz için, kıyamete kadar hayır dua almasına vesile olacak bir imaret yapmak gerekir. Önce bir cami bina eyleyelim; lakin bunun yanına birde medrese yapılmasını emir buyurursanız, ilim tahsil edenlerin sevabına da vesile olunur. Sonra bunun yanına bir hastane...” 


Ogün ulu padisahla Sinan, uzun uzun Şehzade Mehmed için yapılması lâzım gelen imareti konuştular... 


Sinan, 1544 yılında, Şehzade Mehmed için, Şehzade Camii'nin yapımına başladığında elli dört yaşındaydı. 
Muazzam bir bahçenin içine bir cami, bir medrese, bir mektep, bir hadis mektebi, bir tip okulu, bir hastane inşa etmek için tam dört yıl uğraştı Sinan. Kanuni Sultan Süleyman kendisinden yalnızca bir cami istemişti; ama Sinan, tam teşekküllü kocaman bir külliye sunmuştu htinkarina. 
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2. 


Şehzadenin türbesinin bulunduğu yere bir cami yapilması kararlaştırıldıktan sonra, bir hayırlı vakitte, Kur'an okunarak temeli atılmıştı Şehzade Camii'nin. Cami aynı bereketle yükseldi kısa zamanda gökyüzüne. Kubbeleri tamam olunca camiyi görenler bir yandan ahengine, bir yandan haşmetine hayran kaldılar. “Hırçın bir denizin dalgaları gibi duruyor gökte,” derdi Şehzade Camii'ni gören biri, görmeyen birine anlatırken. “Kubbeleri, hırçın bir denizin dalgaları gibi kabarmış, öylece kıyıya vurmak için bekliyor,” derdi. Sanki Şehzade Camii de dile geliyor ve kendini anlatıyordu: “Sanmayın ki mermer sütundur caminin içinde dikilenler! Bunlar etrafı temaşa için ayağa kalk- 


mış yasemin yüzlü serviler!”” 


Şaşılası güzellikteki o koca bina, ağır ağır yükselmişti göğe doğru, uykudan uyanıp doğrulur, ayağa kalkar gibiydi... 


Kubbesi ve etrafında yükselen iki minaresine bakıp bakıp şöyle derdi insanlar: “Şu gördüğün kubbe bir bilge kişidir! 
Biraz yaşlıcadır, arınmıştır, nefsini kirden pastan temizlemiştir! O iki yanda duran uzun boylu iki minare, uzun boylu, yiğit mi yiğit iki gençtir! Tığ gibi iki delikanlıdır! Saygıyla ayakta durmaktadırlar! Birazdan, nefsi arınmış kutlu kişinin önünde diz çöküp bir huzur dersine başlayacaklar!” 


“Ya rabbim!” diyorlardı sonra içlerine dolan aydınlıkla, “Ya rabbim! Bu cami ne kadar güzel! Bu camiyi yapan 


22 Age.,s. 62. 
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mimar ne kadar güzel! Bu camiyi yaptıran padişah ne kadar güzel! Vesile olan da ne kadar ince ve soyluymuş meğer!.. ” 


Gerçekten de çok güzeldi Şehzade Camii! Bu güzelliğin ilhamını şiire dökenler de vardı: 


“Havası cana can katan ve suyu berrak olan Cennet havası solunan bu bina ne güzel 


Şah katında büyük rağbet gören 
Âlemin kabulü olan bu cami ne güzel”? 


Sinan günlerce uykusuz kalmıştı; çok çalışıp gayret göstermiş, caminin güzel olması için çok titizlenmişti. Çünkü çok güzel olmasını istiyordu şehzade için yaptığı caminin, güzel olsun ki güzelliği hünkarının acısını biraz olsun azaltsın. İsteği oldu Allah'ın yardımıyla. Cami tamamlanıp ibadete açıldığında hayran olmayan kimse kalmadı. 


3. 


Sehzade Camii, Mimar Sinan’in, kendisine kadar gelen mimari geleneğini özümseyişini gösteriyordu. Birçok sosyal ihtiyacı karşılayan külliyesi, o günün şartlarına göre, dev bir mahalle gibiydi. İstanbul'daki, üçüncü büyük binaydı. Diğerleri; Ayasofya'yı dışta tutarsak, Fatih Camii ve Yavuz Sultan Selim Camii'ydi. Bu iki caminin arasında yepyeni bir açılım, bir tazelikti Şehzade Camii. 


Mimar Sinan, bu camiyle, ilk defa, yarım kubbe meselesini ele almıştı. Ayasofya ve Beyazıd camilerinin plan 


23 Age.,s.63,64. 
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şemalarını aşarak dört yarım kubbeli ideal bir merkezi yapı meydana getirmişti. Rönesans dönemi mimarlarının bu büyük rüyasını gerçekleştirmek Sinan'a nasip olmuştu. 


Şehzade Camii'nin, tabir caizse, daha küçük modelleri, Elbistan’daki Ulu Camii ve Diyarbakır'da 1522 yılında, Bıyıklı Mehmed Paşa tarafından yaptırılan Fatih Camii'dir. Sinan, büyük bir ihtimalle, Irak ve İran seferlerine gidip gelirken bu camileri büyük bir dikkatle incelemiştir. Camilerdeki dört yarım kubbeli planı incelemiş, eksiklikleri tespit etmiş ve Şehzade Camii'nin planına, geliştirerek uygulamıştır. 


Sekizgen biçiminde, dört tane kalın sütun üzerinde, on dokuz metre çapında bir orta kubbe ve dört yarım kubbeden oluşan büyük camiyle merkezi kubbe yapısını gerçekleştirmiştir. Yanlardan yarım kubbeler, ikişer yuvarlak eyvan çeyrek kubbeyle genisletilmistir. İşte bu muhteşem teknik, Osmanlı mimarisinde ilk kez Sinan tarafından Şehzade Camii'nde kullanılmış ve Şehzade Camii kendisinden sonra yapılan bütün büyük camilerin mimarisine de örneklik etmiştir. 


Sinan'ın ilk büyük eseri sayılabilecek Şehzade Camii, daha sonra Sinan tarafından, “Çıraklık eserimdir!” şeklinde anılacaktır. Sinan, daha ilk büyük eserinde ne denli yetkin bir mimar olduğunu ortaya koymuştur. 


Yeri gelmişken, Şehzade Camii vesilesiyle, Sinan'ın eserlerinin bir özelliğini daha belirtelim: Sinan'ın yaptığı eserlerden, eseri yaptıranın kişiliği, hayatı, o zamanki hâli, eserin yaptırılış amacı okunabilirdi. Mesela, Şehzade Camii'nden bir matem havası, soylu bir hüzün sızarken, Mihrimah Sultan Camii'nden genç ve yeni gelin olmuş bir padişah kızının neşesi ve hayat dolu canlılığı yansır. En büyük eserlerinden Süleymaniye, ihtişam ve kudretin, Selimiye ustalığın ve meydan okuyan bir sadeliğin simgesidir. 


Şehzade Camii, sanki Sinan'ın çalışkanlığını, aklını, fikrini açmış; nasibini, yeteneğini arttırmıştır. Bu camiden sonra Sinan, başka büyük eserlere de peş peşe imzasını atacaktır. 


4. 


Mimar Sinan'ın başmimar olarak yaptığı ilk eser, Prut Nehri'ndeki köprüye kule yapılması fikrine itiraz edişini pek beğenen ve başmimar olmasından kısa bir süre önce vefat eden merhum Vezir-i Azam Ayas Paşa'nın türbesiydi. 


İkinci eseri, Haseki Sultan Külliyesi'ydi. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan için inşa ettirdiği külliye, Sinan'ın İstanbul'da yaptığı ilk büyük eserdi. 


Sinan, Kanuni Sultan Süleyman'ın, eşi Hürrem Sultan için yaptıracağı külliyenin emri kendisine ulaşır ulaşmaz çalışmaya başlamış, içinde camii, mektebi, medresesi, hastanesi de olan bu külliyeyi 1539'da tamamlamıştır. 


İran mimarisi başta olmak üzere, kendisine kadar gelen mimarinin özelliklerinin uygulandığı Haseki Sultan Külliyesi'nin ilginç bir özelliği de camiyle külliyenin iç içe olmayışıydı; camii ve külliye birbirlerinden tamamen ayrılmıştır. Neyin murat edildiğini Allah bilir. 


Sinan aynı yıl ayrıca, 1539'da, Kanuni Sultan Süleyman'ın süt kardeşi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi için bir türbe ve bir medrese yapmıştır. 


Istanbul'un Suya Doymasının 
Hikâyesidir 


“İyilik ve cömertlik çeşmesinin başı Süleyman Han Lütfuyla dünyanın suya hanmasını istedi 


Suları taşan bulutlarla susamışlara akarsu ulaşsın da Yaşlı ve genç herkes kıyamete kadar dua etsin istedi.” 


Kanuni Sultan Süleyman bir gün, Kâğıthane'nin sırtlarında dolaşırken, çöl misali ıssız kırlarda, yıllarca herkesin gözünden saklı kalmış bir vaha kadar güzel bir çimenlikle karşılaştı. Neye uğradığını şaşırdı. İçini açan bu yeşillik ve gönlünü çelen bu güzellikten çok etkilendi. 


24 Age.,s. 64. 
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Sanki cennetten bir parça olan bu yerin ortasından bir su kaynayıp ağaçların arasından ıssızlığın içine doğru akıp 


gidiyordu. 
“Meğer o su kaçkın gibi bozmuş bendini 
Çalı çırpı içinde kaybetmiş kendini.” 


Padişahın gözleri suya takılıp kalmıştı. Ertesi gün Divan'da o suyun İstanbul'a getirilmesi meselesi tartışıldı. 
Böylelikle nice çeşme kurulur, nice susamış suya doyuru- 


lurdu. 


Padişah suyu şehre getirmek, susuzları suvarmak, hayır hasenat işleyip sevap kazanmak için hemen harekete geçti. 
Vezirlere, “Her sanatın bir üstadı ve her Bisütun'un bir Ferhad'ı vardır. Bu isi mimarla görüşmek lazımdır,” diyerek 


suyu İstanbul'a getirme görevini Mimar Sinan'a verdi. 


Sinan'ı huzura çağırıp “Bir hayır işlemektir muradımız ey becerikli mimar, bu akarsuyun şehre gelmesi yolunda dikkat ve özen gösteresin! Bu benzersiz iyiliğin tamamlan- 


ması en has dileğimdir, bilesin!” dedi padişah. 
Sinan'a düşen hemen işe koyulmaktı. Öyle yaptı. 


Mimar Sinan, eline havayi terazisini alıp vadilerin yüksekliğini ve alçaklığını ölçmeye koyuldu. Günlerce eski su yollarını düşündü. Onları bulmalıydı, ortaya çıkarıp bir geçiş güzergahı çizmeliydi. Hesap yaptı, en ince ayrıntıları bile ölçtü biçti. 


25 Age.,s. 65. 
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Şehri suya kandıracak bu büyük işi düşündükçe uykuları kaçtı. Herkesin dileğini yerine getirememekten, kendisine umut bağlayanların umudunu boşa çıkarmaktan korktu. Mahcup olmak istemiyor, alnının akıyla bu hayırlı işi tamamlamak istiyordu. Durmadan dua ediyordu, “Ey herkese rızık veren Allah'ım, ey kudretinden kuvvetinden şüphe edilmez Allah'ım! Bu değersiz kulunun yüzünü kara çıkarma, yardımını esirgeme,” diyordu. 


Sinan öncelikle, suyun esas geçiş yolu olması muhtemel yerleri keşfetti. Su, yolunu yitirmiş, böylelikle padişahın gördüğü çimenlikten aşıp gitmişti. Sinan'a düşen, ovalara aşıp giden suyun esas kaynağını bulmak, yönünü şehre çevirmekti. Bundan daha önemlisi, orada ne kadar su olduğuna dair bir hesap yapmaktı. Hendekler nerelere kazılacak, su havuzları, kemerler, oluklar nerelere inşa edilecek? Bunlar sonraki işlerdi. Önce ne kadar su var ve kaynak neresi? Bunları bulması gerekiyordu. 


Kırkçeşme Suları 


l. 


Fatih Camii, Beyazıt Camii, Mahmutpaşa 

Camii, Mihrimah Camii gibi pek çok caminin şadırvanına, Topkapı Sarayı'na ve daha birçok önemli binanın çeşme ve şadırvanlarına su veren Halkalı Suları, İstanbul'un her geçen gün artan nüfusuna karşılık, ihtiyacı karşılayamaz olmuştu. Suların boş yere akmaması için lülelere burma takılmasını emreden padişahın bu emri halk arasında hoşnutsuzluğa sebep olmuştu. Kağıthane'de bulunan su, İstanbul'un su sıkıntısını giderebilirdi. 


Eski metinlerde Kağıthane Suları olarak geçen bu su tesisleri ilk kez İmparator |. Theodosios zamanında yaptırılmıştı. Kanuni Sultan Süleyman devrinde, 1554'te başla- ` 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yan bu çalışmalar tam dokuz yıl sonra, 1563'te tamamlanabilmiştir. İşe bakın ki 1563'te İstanbul'da görülmedik bir tufan yaşanmıştır. Bu tufanda bu tesislerin bin bir emekle yapılan kemerleri yıkılmıştır. Yıkılan kemerler onarıldıktan sonra, ancak 1564'te şehre su verilebilmiştir. 


Elli beş kilometre uzunluğundaki isale hattı, otuz üç kemer, üç yüz çeşme ve çeşitli dağıtım kubbe ve şebekeleriyle eşsiz bir eserdir. Mimar Sinan'ın bu büyük eseri, öbür eserlerinin gölgesinde kaldığı için gözden kaçmaktadır. 


Daha sonraları Kırkçeşme Suları'na çeşitli eklemeler yapılmıştır. Kırkçeşme Suları için Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptığı harcama 97 yük ve 91.144 akçedir. 


Osmanlılar, İstanbul'da başlı başına bir su medeniyeti kurmuştur. Çeşmeler, sebiller, hamamlar ve daha birçok eser, bir sanat eseri olarak tasarlanmıştır. Şehrin mimari dokusuyla bütünleşen bu eserlerin pek çoğu ne yazık ki bugüne gelememiştir. 


2. 


Sinan, boyuna birtakım hesaplamalar yaptı. Toprağın altında ne kadar su olduğunu hesapladı. Hesaplamalarını koltuğunun altına alıp padişahın huzuruna çıktı. Günlerce çalışmıştı. Bulduklarını padişaha bir bir anlattı. Kendinden emindi. “Saadetli sultanım,” dedi “bu toprağın altında bir hayat pınarı vardır. Bu yeşillik Hızır zamanından kalma bir hayat pınarına işaret etmektedir. Bunların böyle olduğu 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gözleri gören akıllı insanlara gün gibi açıktır. Bize düşen bu suyu şehrimize getirmektir. Bu vadilerin ve suyun yolu da açıkça bellidir. Bunun tez zamanda tamamlanması, padişahlar padişahı efendimizin vereceği buyruğa bağlıdır.” 


Sinan'ın sözleri pek memnun etti padişahı; ama yine de buyruğunu tamamlamadan önce meseleyi iyice anlamak istedi, “Söyle bakalım, bu suların gelmesi hangi yolla mümkündür?” dedi. 


Sinan, “Saadetli sultanım, bunda iki yol vardır. Birinci yol şudur ki kullarınızın haddi hesabı yoktur, hepsi hizmetiniz için can atarlar. İkincisi de şudur ki, çalışan herkesin elinin emeği belirlenir, hazine harcanarak ustalıkla iş görü- 


lür,” diye izah etti durumu. 


Padişah, “Birinci yol bize uymaz, ikincisi makbuldür. Biz kendi malımızdan ücret ile İstanbul'a getirelim bu deli suyu. 
Herkes emeğinin karşılığını alsın. Kimsenin zerre miktar hatırı incinmiş olmasın,” diyerek adaletin ölçüsünü koydu. 


O gün padişahlar padişahıyla Sinan, uzun uzun suyun şehre getirilmesi meselesini konuştular. Sinan anlattı, padişah dinledi. Padişah sordu, Sinan cevapladı. İkisi de çok heyecanlıydılar. “Su şehre gelince herkes, benim onu ilk gördüğüm anki kadar sevinecek,” dedi Sinan'a Padişah. 


Sinan, “İnşallah sultanım, inşallah öyle olacak, sayeniz- de,” dedi. 


Padişahın yanından içi aydınlanarak çıkan Sinan, kendi makamına geçti. Önüne, çizdiği planları, yaptığı hesapları açtı. 
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3. 


İstanbul'da, hele ki Kâğıthane sırtlarında, bir hareketlilik başlamıştı. Dağ bayır şantiyeye dönmüştü. Bina emini adı verilen görevli, işçiler, halktan meraklı kimseler... Görülmeye değer bir çalışma manzarası vardı dağda bayırda. 


Aradan henüz kısa bir süre geçmişti ki bütün İstanbul suyun hikâyesiyle çalkalanır oldu. Herkes Kağıthane'den gelecek suyun hikâyesini anlatıyordu birbirine. Fakat şehirde bir yandan da padişahın hazineyi israf ettiği, bulunan suyun kafi miktarda olmadığı, Mimar Sinan'ın hayal görüp durduğu söylentileri de almış başını gitmişti. 


Sinan'a yöneltilen eleştiriler arasında, biri oldukça ilginçtir. Padişahın damadı da olan Sadrazam Rüstem Paşa, şehre bolca su getirildiği takdirde, şehrin; çiftini çubuğunu bozan herkesin akınına uğrayacağını, bunun İstanbul'un sosyal yapısını bozacağını ileri sürerek bu işe karşı çıkmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, susuzluk meselesinin daha ciddi bir sorun olduğu gerekçesiyle bu itirazı reddetmiştir. Fakat saray eşrafından bazı kimseler için asıl mesele, Sinan'ın bu iş dolayısıyla birden büyük bir önem kazanacak olmasıydı. 


O kadar ki, Bina emini, vezirler, dönemin ileri gelenleri, padişahın Sinan'a gösterdiği ilgiyi çekemeyen birkaç yüksek rütbeli memur, destur isteyip padişahın huzuruna varıp “Mal ve hazinenin korunması icap eder saadetli sulta- 


Mimar Sinan 


nım,” der olmuşlardı. Bu kadarla da kalmıyorlar, her fırsatta lafı Kâğıthane'den gelecek suya getiriyorlardı. “Saadetli sultanım, su akıtılması elbette münasiptir. Hatta bilinen sadakalar içinde herkes için bolluk ve bereket olması sebebiyle en birincisidir. Ulu bir hayırdır,” dedikten sonra asıl baklayı ağızlarından çıkarıyorlardı: 


“Lâkin akıl sahipleri, ortada su yok, demektedir.” 


“Ortada su yokken, sadece mimar sözüyle mi hareket etmek gerekir.” 


“Bunca emek veriliyor, ya boşa çıkarsa!.. Yazıktır bunca emeğe ve hazineye!..” 


“Bu mimar bilmez mi ki, bunca hazine dökülüp emek veriliyor, su yolu hazırlanıyor.” 


“Ya su bir başka yöne kaçarsa ne yapılacaktır?” 


“Her su yolu suyun varlığına ve her çimenlik de selsebil bir çeşmenin varlığına işaret etmez.” 


Daha böyle nice kem sözler söylediler padişaha. O kadar çok söz söylediler ki, padişah, “Acaba” dedi sonunda, “Acaba mimar yanılıyor olabilir mi? Hem bunca zamandır ortaya da bir şey koymadı? Gözle görülür, elle tutulur bir sonuç yok şimdiye kadar?” 


Kanuni Sultan Süleyman, gün geçtikçe, içine doldurulan bu şüpheler ve vehimler yüzünden suyun sevincini hissedemez oldu. Sonunda Sinan'a geçen zamanın hesabını sormaya karar verdi. Hızla sarayın dışına çıktı. “Atımı getirin! Tez davranın!” dedi. 
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Gel gelelim Sinan'ın hiçbir şeyden haberi yoktu. Ne şehirde konuşulanlardan, ne padişaha söylenenlerden, ne de kendisine yakıştırılanlardan, hiçbir şeyden haberi yoktu. İşine bakıyor, olan bitenden habersiz bir halde hayırlara vesile olacağını umduğu bir eser ortaya koymaya çalışıyordu. 


4. 


Padisah, her zaman, o taraflara gezip eglenerek, avlanarak gelirdi. Sinan'la konuşurdu, işçilerle konuşurdu, bina eminiyle konuşurdu. Çalışmaları izlerdi. Fakat şimdi? 
Üstelik tek başına! Yanında kimse yok! Olacak iş değildi bu? 
Padişah tek başınaydı! Hızlıca ve doğrudan Sinan'a geliyordu! Kaşları çatıktı! Kızgındı! Etrafına bakınıyor ve yerinde duramıyordu! Bir şey arıyordu! Dile kolay gelir, karşıdan gelen padişah Sultan Süleyman'dı; Muhteşem Süleyman! 


Bir süre yanında durdukları boş dereye bakıp birden gürleyiverdi padişah, “Mimar! Bu derede ne kadar su var” 


Sinan, “Saadetli padişahım! Tahmin olunduğu üzere beş lüle yazılmıştır,” diye cevapladı soruyu. 


Padişah, “Hani nerede” diye sordu bu defa, 


Bina emini hemen araya girip “Saadetli padişahım! 
Mimar kulunuz sanatında şaşılacak bir maharete sahiptir. 
Çok becerikli ve bilgisi eksiksiz bir ustadır. Yer altında gizlenen suyu, yer üstündeymiş gibi bilir. Bu hususta herkesten farklı bir özge mânâya erişmiştir,” dedi. 
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Sinan, bina emininin sözlerinden padişahın kızgınlığının sebebini anladı. Dedikodu etmişlerdi, arkasından atıp tutmuşlar, padişahı kendilerine inandırmışlardı. Buna karşılık Sinan'ın da söyleyecekleri vardı: 


“Padişahım herzaman var olasın 
Devlet tahtında kararlı olasın 


Ben neyim ki Hızır gibi topraktan 
Hayat suyunu ortaya çıkartam 


Lakin sanatımda çok usta sayılırım 
Padişah hizmetinde Ferhad gibi çalışırım 


Ne olur bu inleyen ve aşağılanan karınca 
Sen Süleyman'ın hayır işine rehber olsa 


Allah hayır işini engelleyene insaf versin 
Hiç olmazsa bu berrak çeşme menziline ersin 


Zengin yoksul sabah akşam içsinler 
Padişaha hayır dua etsinler.” 


Sinan, sözünü söyledi; ama padişahın bu kadarla pek sakinleşeceği yoktu. 


“Hani? Hani makamıma arz ettiğin sular? Nerededir?” 
diye gürledi bir defa daha. 


“Yukarıdaki derelerde sular birikmeye başlamıştır sultanım,” diye cevapladı Sinan. 


“Gel göster o zaman!” diye diretti padişah. 


26 Ayge.,5.72. 
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Bunun üzerine öne geçti Sinan. Düşe kalka ilerliyordu dere tepenin içinde. İçinden, dilekleri geri çevirmeyen ulu Allah'a nice dualar ediyordu; 


“Sen her şeyi bilen Allah'sın 
Her türlü zıtlıktan uzaksın 


Beni üzüntü içinde inletme 

Padişahın yanında küçük düşürme...” 

Yukarıda, önlerine çıkan ikinci dereye vardıklarında padişah suyu gördü. Sinan'ın dizlerinde derman kalmamıştı. Su, Sinan'ı tekrar diriltmiş, dizlerine bir derman vermişti. Dere suyla doluydu. Neredeyse taşıyordu dereden 


sular. Lakin padişahın kaşları hâlâ çözülmemişti. 


Sonra bir dereye daha gittiler, suyu gördüler. Sonra birine daha, birine daha. Dereden dereye geçtikçe, padişah dereleri dolduran suyu gördükçe kaşları çözüldü. Bir neşe gelmeye başlamıştı öfkeli yüzüne; Sinan'ı rahatlatan bir neşe... 


Bir derenin başında durup “Mimar! Beri gel! Suyun hepsi bu mudur? Başka yerlerde de var mıdır?” dedi padişah. 


Sinan, “Evet, saadetli sultanım, başka yerlerde de vardır! 
İki derede daha bunların benzerleri vardır! Sular o derelerde de şu an padişahın devletinde akmaktadır! Padişahım, arz olunan su yüz lüledir! Fakat fazladan elli lüle daha olacağı kesindir! Özellikle bu günler sıcak günlerdir, toplanacak sular asla bundan daha eksik olmaz!” Sinan hızlı hızlı konuşmuştu. Padişahın öfkesi çabucak geçmişti. 


27 Age.,72. 
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Öfkesi geçince padişah, kızgın bir denizin yatışması gibiydi, etrafına bir sakinlik, bir emniyet veriyordu. 


Yanında durdukları dereye eğildi, tertemiz sudan içti içti. 
Doğrulurken, “Devam,” dedi “devam et mimar, devam et!” 
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Padişahı uğurlamak için atına doğru giderlerken bir güven gelmişti Sinan'a. Padişaha, “Saadetli padişahım, ben kulunuzun, su yolları yapılmasında özel ihtisası vardır. 
Buna göre derim ki bu derelerin her birinde, cennetmekan Fatih Han hazretlerinin buraları fethetmesinden çok önce yapılmış kafir yapısı havuzlar ve mermer oluklar olması gerekir. Zamanla yıkılıp toprak altında kalarak izleri kaybolmuş olsa gerektir. Âlemin sığınağı padişah devletinde, inşallah pek yakın bir zamanda ortaya çıkmaları ümit olunur,” dedi. 


Padişah, Sinan'ın söylediği bu sözleri dikkatle dinledi. 
Yeniden bir heyecan gelmişti padişaha... 


Sinan'ın padişaha dedikleri kısa zamanda gerçek oldu, sözünü ettiği havuzlar bir bir ortaya çıktı. Her şey Sinan'ın tahmin ettiği gibi gelişti. Sinan çalıştıkça, o derelerin her birinin içinden, yüksek merdivenlerle inilen ve tek parça mermerlerden oluşan süslü oluklar çıktı. 


Padişah, bir sonraki gelişinde sakindi ve doğrudan gelip Sinan'ın yanında durdu. Ortaya çıkan havuzları, süslü mermer olukları seyretti. İyice inanmıştı Sinan'a. Önceki kızgınlığına pişman olmuştu. Bunun için Sinan'ın gönlünü almak diledi padişah. Nice hediyeler verdi Sinan'a. Çünkü Sinan mimarlık işinde, kendisi hakkında laf üreten herkesten daha fazlasını biliyor, görev düştüğünde de beklenen- den daha fazlasını yapabiliyordu. 


Su ortaya çıktıkça dedikoduları, dedikoducuları önüne katıp sürüklemişti. Artık İstanbul'da hem suyun hikâyesinden, hem Sinan'ın hikâyesinden bahsedilir olmuştu... 


Birbiri ardına yüksek kemerler konduruyordu Sinan Kağıthane tepelerine. Yerden yüksekliği Galata Kulesi kadar olan su toplama havuzları yapıyordu, kemerler ve 


göz alabildiğine uzayan oluklar... 
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İş bitmişti; lakin dedikoducuların işi, iş bittikten sonra bile bitmemişti. Sinan, işe son noktayı koyup suyun şehre akıtılmasını büyük bir sevinçle seyrederken, işin tamam olduğunu padişaha müjdelemesi için saraya adam göndermişti. Kendisi müjde ulaştıktan sonra huzura varacak ve “Buyruğunuz yerine gelmiştir, iş nihayete ermiştir sultanım,” diyecekti. 


Müjdeciyi beklemek âdet olmasına rağmen sabredememişti padişah. Suyun şehre aktığını duyar duymaz adamı gönderip taze su getirmesini emretmişti. Bir koşu getirilen suyu içenlerden bazıları, “Bu suda taze su kokusu yok,” dediler. 
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Sinan ayağının tozuyla, yüzündeki büyük sevinciyle huzura vardığında, oradaki o bazıları sordular Sinan'a, “Mimar, bu suda taze su kokusu yok, bu su eski su mudur?” 


Sinan, padişaha dönerek, kendisine sorulan soruyu şöyle cevapladı: “Saadetli padişaha malumdur ki bu suyu künkle getirmedik şehre. Bu, yer ırmağıdır. Bunu kagir yollarla akıttık ki hile ve karışıklıktan arınmış bir parlak pınar olsun.” 


Söylenecek söz yoktu bu sözün üstüne. Hepsi tebrik ettiler Sinan'ı. 


Sonra sıra padişahın gönülleri serinleten fermanına geldi: 


“Benim maksadım bu suyun her mahalleye ulaşmasıdır! Çeşme yapılacak yerde çeşme, çeşme yapılması mümkün olmayan yüksek yerlerde tatlı su kuyuları olmalıdır ki su yolu içine uğrasın! Ta ki her yerde yaşlılar, güçsüzler, dul ve hatunlar ve küçük çocuklar testilerini ve bardaklarını doldurarak devletimin bekâsı için dua etsinler!” 


Su gelmiş, iş nihayete ermişti. Gönüller şenlenmiş, çorak haneler serinlemişti. Bu hayırlı uğraş, dilden dile söylenerek çoğalmış, büyümüştü. 


“Ne güzel bir hayır babası Gazi Sultan 
Dünya sultanlarının başını dik tutan 


Çeşmeler getirdi Sultan Süleyman 
Hayratına yoktur onun sınır koyan 


Demişler zamanı seyredenler 
Akarsu bir hayırdır sürüp gider 


Mimar Sinan Se 


Mısır halkını besleyen Nili andırırdı 
O da İstanbul halkını kandırırdı 


Umarız bu sudan safayla içenler 
Fakir mimarı duayla yad edeler 


Allah'ım yardımını kesme sakın 
Yerini peygambere kıl yakın.” 


28 Age.,5.80,81. 


Gök Atilıp Bir Muhteşem 
Binayla Kucaklaşmak 
Istemekledir 


Kanuni Sultan Süleyman, artık kendi camisini yaptır- 


mak istiyordu. 


Muhteşem bir bina kurmalıydı mimar, Muhteşem Süleyman adının, Osmanlı kudretinin hizasına yazılabile- 


cek muazzam bir eser. 


Bunlardan daha önemlisi İstanbul'un, dile gelip “İşte 


bana yaraşan budur!” diyeceği bir eser olmalıydı bu eser. 


Çağırdı Mimar Sinan'ı ve günlerce söyleşti Kanuni 


Sultan Süleyman. 
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Mimar Sinan, günlerce plan yaptı. Kurdu, tasarladı, bozdu. 


Sinan, düşünebileceği bütün ayrıntıları düşündü. Bir ahenk, bir uyum, bir muhteşem bina aradı kafasında. 
Gitti günlerce Beyazıd Camii'ni, Ayasofya Camii'ni inceledi. 
Sanki ilk kez görüyormuş gibi, daha önce hiç görmemiş gibi inceledi. Uzun süren görüşmeler, uzun süren planlamalar- dan, hesaplamalardan sonra caminin projesi kesinleşti. 


Sıra caminin nereye yapılacağına gelmişti. 


Süleymaniye için seçtiği yerden anlaşılan şudur ki Sinan, büyük bir mimar olmasının yanı sıra, büyük bir şehircidir de. Süleymaniye, şehrin birçok yerinden görülebilecek, neredeyse kafasını kaldıran herkesin görebileceği bir yerde inşa edilmişti. Bakıp görenin hayran olmak için yanına kadar gelmesine gerek yoktu. Süleymaniye'den önce İstanbul'da, henüz Sultan Ahmet Camii, Beyazıd Kulesi, Yeni Camii, Nur-u Osmaniye Camii yoktu. Bu durumda, şehrin neresinden bakılırsa bakılsın, İstanbul'un görünümüne mührünü vuran bina Süleymaniye'ydi. 


Osmanlı'nın Hafızası: 
Süleymaniye 


| 


Mimar Sinan'ın inşa ettiği her eser Osmanlı kimliğinin, medeniyetinin yansımasıdır. Özellikle Sinan'ın her eserinde, kendine güven duyan Osmanlı'yı görmek mümkündür. Bu eserler içinde en sanatkârânesi Süleymaniye'dir. 
Süleymaniye, Osmanlı ruhunun somutlaşması ete kemiğe bürünmesidir. Özellikle bu eseriyle Sinan, âdeta cansız taşa bir can vermiştir. Topraktan biten ulu bir çınar misali göğe yükselen Süleymaniye, taşın ve göğün hafızasına 


kazınmış bir Osmanlıdır. 
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Süleymaniye'nin yapımına 13 Haziran 1550 tarihinde başlandı. Şeyhülislam Ebussuud Efendi, dualarla mihrab duvarının temeline ilk taşı koydu. Sonra kurbanlar kesildi, 


etleri fakir fukaraya dağıtıldı. 


Süleymaniye hem cami olarak, hem de büyük bir külliye olarak tasarlanmıştı. Fatih Külliyesi'nden sonra, o devrin en büyük üniversitesi olacak bir yapının merkezi olarak 


tasarlanmıştı. 


Doğal olarak caminin ön cephesi Kâbe'ye bakmalıydı. 
Bu belliydi. Bundan sonraki mesele, ön cephe Kâbe'ye bakacağına gore, caminin tamamlandıktan sonra bir bütün 


olarak nasıl görüneceğinin iyice tasarlanması meselesiydi. 


Sinan, Süleymaniye'yi önce zihninde inşa etti, sonra 


hesaplarını çıkardı, maketlerini yaptı. 


Sinan'ın büyüklüğü, kendisine kadar gelen mimari geleneğini ustaca toparlayabilmesinden ve özgün bir senteze ulaştırabilmesinden gelir. Sinan, Şehzade Camii'nde bir ustalık formuna ulaşmıştı. Genellikle, bu anlamda ustalığa, yetkin bir biçime ulaşanlar, bulduklarıyla yetinirler. Sinan yetinmedi. Kendisini tekrarlamak yerine, Süleymaniye'de 


daha iyinin, daha güzelin peşinden gitti. 
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İstanbul'un görünümünü değiştirmiştir Süleymaniye! 
Birçok mimar ve mimari tarihçisine göre, hem İslam mimarisi, hem Türk mimarisi, hem dünya mimarisinin en seçkin eserlerinden birisi, belki de birincisidir Süleymaniye! 
Hem muhteşem Osmanlı mimarisinin, hem de devletinin kudretinin simgesidir. Süleymaniye'nin, bir yerde, Osmanlı'yı simgelediği ileri sürülebilir. 


Rivayet edilir ki Süleymaniye'nin kubbesi Hz. 
Peygamber efendimizi, dört minaresi de dört halifesini simgelemektedir. 


Bir başka rivayete göre de dört minaresi, yapıyı inşa ettiren Kanuni Sultan Süleyman'ın İstanbul'un fethinden sonra dördüncü padişah olduğuna; şerefelerin on tane oluşu Kanuni Sultan Süleyman'ın onuncu Osmanlı padişahı olduğuna işaret eder. 


Iftihar Listesi 


Süleymaniye için neredeyse koca bir imparatorluk seferber edilmişti. Renkli mermerlerin, kıymetli yapı taşlarının bulunması ve taşınması için nice fermanlar çıkartılmıştı. Tedarikcilere, Süleymaniye'de kullanılması muhtemel malzemeye ihtimam göstermeleri, meseleyle özel olarak ilgilenmeleri için nice talimatlar verilmişti. Çünkü Süleymaniye gibi büyük binaların yapımı muntazam malzeme gerektiriyordu. Binada kullanılacak taşların yontulması ve deniz yoluyla taşınması çok güç bir işti. 


İstanbul civarındaki taş ocakları, İzmit taş ocakları, Aydıncık'a bağlı Temaşalık taş ocakları hummalı şekilde çalıştırılmış, Mihalıç taş ocaklarından kemer, söve, eşik, döşeme taşları hazırlanıp getirilmişti. Kavak İskelesi'ndeki, Edirne'deki, Marmara Ereğli'sindeki taş ocakları, Marmara Adası'ndaki mermer ocakları, tamamıyla Süleymaniye için çalışmaya başlamıştı. 
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1552'de, Mut kadısına yazılan bir fermandan, Mut yakinlarındaki harabe bir kilisede ala kızıl, ak, siyah ve yeşil sütunların bulunduğu haberi alınmış, bunların ölçüleriyle birlikte, uygun yerlerinden birer numune kesilmek suretiyle örneklerinin İstanbul'a gönderilmesi ferman buyurulmuştu. Sonradan uygun görülenleri İstanbul'a getirtilmisti. 

İçel sancak beyine yazılan fermanda, Silifke kadılığında altı kıta yeşil sütun, dört kıta lacivert ahlağı; Mut kadılığında dört kıta gül şeftali ve Şarören'de iki kıta serçe gözü sütun bulunduğu; Selendi, Gülnar ve Karataş kadılıkların- da da ayrıca ala sütunların bulunduğu, gidilip bu sütunların ölçülerinin alınıp gelinmesi lazım geldiği ferman edilmişti. 

Şam beylerbeyine gönderilen fermandaysa, Gazze sancağında Askalan harabesindeki somaki mermer sütunların 


iskeleye indirilmesi emredilmiştir. 

Alanya ve Silifke civarındaki harabelerden epey miktar taş getirtilmişti. 

Eski ve yeni, her nereden taş getirtilmişse, getirtilen taş- 


lar sıkı bir çalışmayla devamlı işlenip düzeltilmişti. 


Mısır'dan on beş, on altı metre uzunluğunda yeşil ve somaki muteber sütunlar, büyük granit sütunlar ve döşe- 


meye münasip birinci sınıf mermerler getirtilmişti. 


Caminin duvarlarına konan taşların sağlamlığına sağlamlık katmak için birbirlerine demir kenetlerle kenetleniyorlardı. Oluşan oyuklara kurşun dökülüp iyice sağlamlaştırılıyordu. İmalat için gerekli demir ve kurşun işi, Bulgaristan'ın Samakov demir sanayiinin merkezindeki kadıya havale edilmişti. Öbür demir malzemesi ise 


İstanbul'dan temin edilmişti. 


Samakov'dan tedarik edilen demirlerin, deniz yoluyla Karadeniz kıyısındaki Ahyolu İskelesi'ne ve oradan da deniz yoluyla İstanbul'a getirilmesine dair ferman yazılmıştı. 
Gemi yeterli gelmezse araba kiralanıp kara yoluyla malzemenin İstanbul'a gönderilmesi emredilmişti. Arabalar 


İstanbul'a kırk altı, kırk yedi günde ulaşıyordu. 


Süleymaniye'nin pencere şebekeleri, sütunlar arasın- 


daki atkılar demirdendi. Kubbeler kurşunla kaplanıyordu. 


Pencere demirlerinin, kapı ve pencere rezelerinin, tokmakların, çivi ve öbür malzemenin İstanbul'dan satın alındığını bildirir kayıtlar cami için tutulan muhasebe defterin- 


de bir bir gösterilmiştir. 


Kurşunlar Sırbistan ve Bosna bölgelerinden getirtilmişti. Taşları birbirine kenetleyen timur kanat ve deliğe akıtılan kurşunlar da düşünülürse ne çok kurşun harcandığı 


anlaşılır. 


Kiremit ve tuğla gibi malzemeler, imalatçılara ısmarlanmış, müteahhitve tüccarlardan satın alınmıştır. Binanın akustiği için gerekli olan, kubbenin içine ve köşelere, ağzı iç tarafa açık bir şekilde, gömülerek örülen küçük kavanoz- 


lardan iki yüz elli beş adet satın alınmıştı. 
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Kereste ihtiyacı, Karadeniz'de, Varna Limanı'na kadar Rumeli kıyılarına yakın bölgelerden başlayıp Samsun'a kadar uzanan kıyı bölgelerinden, İzmit, Sapanca, Akyazı ve Göynük'teki büyük ormanlarla Biga'dan temin edilmişti. 


İzmit'ten kestirilecek tahtaların istenilen ölçülerde işlenerek zamanında İstanbul'a gönderilmesi, tahtayı kesen ve biçenlerin ücretlerinin terleri kurumadan ödenmesi emredilmişti. Buralardaki ormanlarda çalışan bıçkıların, hassa-i hümayuna tahta lazım oldukça dışarıya iş yapmaları yasaklanmıştı. Ormanlardan kesilen keresteler iskeleye indirilip gemilerle İstanbul'a naklediliyordu. 


Dört Sütün Insan 
Gövdesinden Daha Kalın 
Halattarla Taşındı 


Süleymaniye, İslam Medeniyetinin görkemini sergilemek için kurulmuş muhteşem güzellikte bir binaydı. Bu binayı ayakta tutmak için, dört köşesine dikilmiş dört eşsiz sütun nice aramayla bulunmuştu. 


Bu eşsiz dört sütundan birisi İskenderiye'den, öbürü - Baalbek'ten büyük gemilerle getirtilmişti. Paha biçilemezdi hiçbirine. 

Üçüncüsü İstanbul'da, Kıztaşı mahallesinde dikili duruyordu, dördüncüsü Topkapı Sarayı'nda bulunmuştu. 
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Kıztaşı mahallesindeki dikili yerinden sökülen sütunun apayrı bir macerası vardı. Bu sütunun dikili olduğu yerden sökülmesi İstanbul'da olay olmuştu. Halk günlerce bu konuyu konuşmuş, Kıztaşı mahallesi panayır yerine dönmüştü. Büyük bir şenlik kurulmuştu meydana. İstanbul o gün, genciyle yaşlısıyla oraya akmıştı. Kıztaşı mahallesindeki dikili taş, Bizanslılar zamanından kalma “tübâ ağacı gibi, yekpâre bir sütun”du.” 


“O pak mermer, öyle bir sütun ki 
Dönen gökyüzünün ekseni sanki 


Bir kız bir hazine dökmüş 
Anılmak için bu sütunu dikmiş 


Dağları delen bir ustaydı yetişip gelen Sütunsuz kubbeye bu sütunu diken.” 


Mimar Sinan'ın gözetiminde, önce sütunun etrafına büyük kalyon direklerinden nice sütunlar dikildi. Sonra kat kat, çok sağlam bir iskele kuruldu. Bu uğraş günlerce sürdü. Herkesin merakı arttıkça arttı. 


Büyük mavnaların palamarlarından, kat kat birbirlerine eklenmeleri suretiyle, insan gövdesinin kalınlığından daha kalın halatlar elde edildi. Bu, insan gövdesinden daha kalın halatlar, demir makaralara bağlandı. Sonra sütunun gövdesine, sütunun boyuna ulaşan uzunlukta büyük kadırga direkleri bağlandı. Bunların iki yerine insan gövdesinden 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daha kalın halatlar bağlandı. Bu halatlara çelik makaralar takıldı. Sütunu yerinden edecek bir mekanizma kuruldu. 


Nice güçlü ırgat, sütunu yerinden koparmak için birçok çark kurdular sütunun etrafına. Sonra herkes; çark kuran ırgatlar, yeniçeriler, acemioğlanlar, nice esir, sırayla çarklara girip çıktılar. Bütün güçleriyle çarkları çevirdiler. 
Çevirdikçe çevirdiler. Çarkların birinden çıkanların soluyuşları birer haykırış gibiydi. Çarklardakiler hep bir ağız- dan bir seferinde, “Koma hay! Koma hay! Koma hay!” diye nara atıp şevke gelip bütün güçleriyle çark çevirdiyse, öbür seferde “Allah! Allah!” narası atılıyordu. Naralar, çarklar öyle çok, öyle cok döndü ki o gün İstanbul, “Allah! Allah!” ve 


“Koma hay! Koma hay!” naralarıyla hop oturup hop kalktı. 


O muazzam sütun yerinden edildi. Yerinden edilirken öyle bir ateş çıktı ki orada bulunanlar şimşek üstüne şimşek çakıyor sandı. Pehlivanlar, kendi ekseni etrafında dönen bir dingil gibi sütunu kopardıkları zaman, makaralardan yıldırımlar çıkmaya başladı. Herkes korkudan, “Allah! Allah!” çekti. O kocaman, kalınlığı insan gövdesinden daha kalın halatlardan biri, dayanamayıp bir sahra topu gibi patladı. O koca halatlardan birkaçı daha dayanamadı sütuna. Patlayanların yerine derhal yedekleri sokuluyordu. İş ustalıkla ilerletiliyordu. Sonunda sütun dikili olduğu yerden indirildi. 


Sütunun yere inişi ahalide büyük bir sevinç yarattı. Nice kurban kesilip yoksullara dağıtıldı. Bu işin kazasız belasız 


nihayete erişi böylece kutlandı. 
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Sütun bir kez yere indirilmişti ya, inşaat alanına götürülmesi çok daha kolaydı. Filenke diye tabir edilen özel bir arabayla Süleymaniye'ye taşındı. Diğer sütunların yanına konuldu. Her bir sütun, kesilip birbirlerine eşitlendi. Her birinin boyu dokuz metre iki santim, çapları da bir metre 


on dört santimdi. 


İşte Süleymaniye'nin dört bir tarafında bu dört sütun 


vardır. 


Evliya Çelebi, eşsiz kitabı Seyahatnâme'de, bu dört sütunun hikâyesini anlattıktan sonra, bu sütunlara paha biçilemeyeceğini, her birinin en az on tane Mısır hazinesi- ne bedel olduğunu bildirir. 


Cebrail'in Kanattarı 


Caminin yapımında çalışan ustalar, geceli gündüzlü, hiç durmamacasına çalışıp caminin dört köşesine dört sütunu diktikten sonra sıra kemerlerin yapımına gelmişti. 
Gökkuşağına benzeyen kemerlerin ve renkli mermerlerin 


güzelliği dillere destandı. 


Süleymaniye'nin inşasında kullanılmak için koca ülke- de bir baştan bir başa taş aranmıştı. Süleymaniye Camii ve külliye binalarının yapımına başlandığında Mimar Sinan, muazzam bir teşkilat kurup harekete geçirmişti. Bugün, bu muazzam binaların yapımı esnasında tutulan muhasebe defterleri incelendiği zaman, teknik kadronun gücü ve arkasındaki devletin büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor.” 

31 Topkapı Sarayı Müzesi'nde, yüz altmış dört defter, iki bin dokuz yazva üç 


yapraktan müteşekkil bu belgeler, Ömer Lütfi Barkan tarafından yıllarca incelenmiş ve 1974 yılında bir kitap haline getirilmiştir. 
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Bu belgelerden anlaşıldığına göre, eski devirlerden kalan ne kadar tarihi harabe varsa araştırılmış, nadide taşlar toplanmış, bu iş için fermanlar çıkartılmış, ülkenin dört bir bucağına mimarlar yollanmıştı. Bu mimarlar eski zamandan kalmış harabe yapılar ve kale duvarları başta olmak üzere, bakılabilecek her yere bakmışlar, buldukları taşları İstanbul'a nakletmişlerdi. 


İşte bu araştırmalar neticesinde, o gökkuşağına benzeyen kemerler, renkli mermerler, tabir caizse dünyanın dört bir yanından tek tek toplanmıştı. Renkli mermerlerin birçoğu Hz. Süleyman ve Belkıs'ın saraylarindan getirtilmiş, ak mermerler Marmara adasındaki ocaklardan, yeşil mermerler Arabistan'dan tedarik edilmişti! Kapılar abanoz ağacından yapılıyor, zamanın en değerli ustaları tarafından büyük emekler verilerek işleniyordu. O güne değin hiçbir kapı böylesine süslenmemişti. Renkli ve nakışlı camların hepsi emsalsiz birer sanat eseriydi. Süslemelerinde kırmızı, lacivert ve bakır yeşilinin kullanıldığı bu camlar, güneşin ve mevsimlerin değişmesiyle renk değiştiriyor, caminin içini cennet bahçelerine döndürüyorlardı. Sanki Cebrail'in kanatları gibi, her ışıkta ayrı bir renge giriyorlardı... 


Minareler Yükseldikçe Aklı 
Karışan Çocugun Hikâyesi 


Mimar Sinan'a nispet edilen bir eğri minare hikâyesi vardır. Bizce bu hikâye, Mimar Sinan'ın kişiliğini anlamak için önemli işaretler içermektedir. Özellikle, Prut Nehri üzerine kurduğu köprüyü korumak için yapılması önerilen kule fikrine karşı çıkışıyla birlikte düşünüldüğünde, Mimar Sinan'ın kişiliğine dair önemli bir ayrıntı sunmaktadır bizlere. Önce hikâyeyi anlatalım. Mimar Sinan'la küçük bir çocuk arasında geçen bu hikâye şöyledir: 


Süleymaniye'nin minareleri yükseldikçe bir çocuğun aklı karışıyordu. Koca bir binayı yapan koca bir mimar böyle bir hatayı nasıl göremiyordu, aklı almıyordu bir türlü. Çocuk bir gün, iki gün, üç gün dikkat etti, sonuç hepsinde de aynıydı. Artık yanılıyor olamazdı, minarelerden 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biri eğriydi. Günlerce caminin etrafında dolaştı durdu. 
Sonunda bir gün cesaretini topladı ve işçilerden birine yaklasarak “Bu caminin mimarı hanginizdir?” dedi. 


İşçilerden biri, “Ne yapacaksın mimarı?” dedi çocuğa. 


Çocuk, “Ona bir diyeceğim vardır!” dedi. Masum ve ciddiydi. İşçi, çocuğu mimarın yanına götürmesi gerektiğini hissetti. Mimar Sinan'ı bulduklarında, çocuğu işaret ederek, “Size bir diyeceği varmış,” dedi. Mimar Sinan, bina eminiyle birlikte inşaat defterine bir şeyler yazıyordu. 
Yerinden doğrulup çocuğa baktı. Çocuk, günlerce uğraşıp ezberlediği bir sözü unutmaktan korkarcasına bir çırpıda, 


“Size bir diyeceğim vardır! Bir hata işliyorsunuz,” dedi. 


Mimar Sinan, “Ben mi?” dedi şaşırarak. 


Boa vu 


Cocuk, “Evet... Yaptiginiz minarelerden biri egri!” dedi. 


Mimar Sinan, “Hangisiymiş bu eğri minare? Bir göster bakalım,” dedi. 


Çocuk, “Göstereyim!” dedi. 


Çocuk ve Mimar Sinan, birlikte, camiyi şöyle uzaktan seyretmek için Süleymaniye'den biraz ayrıldılar. Çocuk, Mimar Sinan'a, caminin doğusundaki ikinci minareyi gösterdi ve “Bak!” dedi “Bu minare eğri!” 


Mimar Sinan, minareye iyice baktıktan, bir müddet düşündükten sonra, “Hakikaten de eğriymiş!” dedi. 
Çocuğun elinden tutarak, “Gel bakalım!” dedi. Birlikte Süleymaniye'ye girdiler. Sinan, malzemelerin arasından kalın bir halat buldu. Birlikte eğri minareye çıktılar. Halatı 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minareye doladılar. Halatın öbür ucunu, şerefeden aşağıya attılar. İnip halatı yerden alan Sinan, “Tut bakalım ucundan,” dedi. İyice gerdirip asılmaya başladılar. Sinan, “Galiba ikimizin gücü yetmeyecek,” dedi. Sekiz on işçi daha çağırdı. Halatı tutup peş peşe sıralanan işçilerle birlikte Sinan ve çocuk, halatı var güçleriyle asıldılar. Bir nice uğraştılar. Kan ter içinde kaldı hepsi. 


Mimar Sinan, “Bak bakalım, eğri minare doğrulmuş mu?” dedi yorgunluktan bitkin düşmüş bir halde. 


Çocuk, “Hayır,” dedi. 


Mimar Sinan, çocuk ve işçiler bir kez daha kan ter içinde kalıncaya kadar uğraştılar ve Sinan, “Bak bakalım, eğri minare doğrulmuş mu” dedi yorgunluktan bitkin düşmüş bir halde, 


Çocuk, “Evet,” dedi “şimdi doğruldu işte!” 


Çocuk, büyük bir iş başarmanın sevinciyle Mimar Sinan'ın yanından ayrıldı. 


Bizce bu hikâye, anne-babalar ve öğretmenler için çocuk davranışlarına yönelik örnek bir olay niteliği taşımasının ötesinde, Mimar Sinan'ın kişiliğinde, hoşgörüyle birlikte dervişâne bir yumuşaklık, bir genişlik olduğunu göstermektedir. Hem karşısındakini ciddiye alıp saygı gösteriyor, hem karşısındakine göre bir ikna metodu kullanıyor. Prut Nehri'nin üzerine kurduğu köprüyü koruma fikrine, orduda görevli bir asker olmasına karşın, ordunun en üst düzey görevlilerine karşı çıkmasıyla birlikte düşündüğümüzde, ortaya sade ve net bir kişilik çıkmaktadır; herkesi dinlemesini bilen ve kanaatini olduğu gibi söyleme cesaretine sahip bir kişilik... 


Iki Ayda Tamam Edip Tarihe de Bir Nam Bırakırım 


Süleymaniye Camii, normal çalışma temposu içinde ağır ağır yükselmektedir. Bu zor ve yoğun çalışmanın vakit alacağı bellidir; ama birileri, yapılanı takdir etmek yerine, Sinan'ın bu işin altından kalkamayacağı şeklinde dedikodular çıkarmaktan geri durmadı. Tarihçilerimiz, işte bu dedikoducuların ellerine geçirdikleri fırsatın sebebi konusunda ihtilaf etmiştir. Bir rivayete göre Sinan, heybetli Süleymaniye'nin temellerinin yere iyice oturması için caminin üstünü bir gökyüzü gibi kaplayacak kubbenin örtülmesi işini ertelemişti. Bir başka rivayete göre, Sinan'ın beklemesinin sebebi, sultan kızı Mihrimah Sultan'dı. Mihrimah 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Sultan, eski zamanlardan kalma ve Ayn-ı Zübeyde denilen su yollarının tamiri ve yeniden inşası için Sinan'a başvurmuştu. Mihrimah Sultan bir hayır işlemek istemiş ve kendi malıyla yaptıracağı bu hayrın gizli kalmasını tembihlemisti Sinan'a. Bilindiği gibi dinimiz, insanın yaptığı hayır hasenatın gizli yapılmasını emretmiştir. İşte Mihrimah Sultan da dinimizin insan onurunu gözeten bu ilkesini yerine getirmek için, yapacağı hayrın gizli kalmasını istemişti. İşte bu rivayete göre, Sinan'ın, dikkatini bu su yollarına verdiği için Süleymaniye'nin inşaatını geciktirdiği söylenir. 


Tabii kubbe geciktikçe bir dedikodudur alıp yürümüştü. 
Saray eşrafından Sinan'ı çekemeyenlere gün doğmuştu. 
Padişahın huzurunu karanlık fikirleriyle bozmaya başlamışlardı. Sinan'ın kubbeyi yerine oturtamayacağı, bu yüzden de Süleymaniye'nin bitirilemeyeceği söyleniyordu. 


Kanuni Sultan Süleyman, Sinan'ın daha önceki hizmetlerini bilmekle birlikte merakını bir türlü bastıramıyor, söylenenlerden etkileniyordu. Bir adam göndermeye karar verdi İstanbul'a. Kanuni Sultan Süleyman o ara Edirne'de idi. Gönderdiği adam Edirne'den yola çıktı çıkmasına; ama Kanuni Sultan Süleyman de yerinde duramıyor, kendisi bizzat camisini görmek istiyordu. Ne haldedir bilmek, kendi gözleriyle görmek, iyice emin olmak istiyordu. Haber getirmesi için gönderdiği adamı bekleyemedi, peşinden kendisi de yola çıktı. 


Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye'ye geldiğinde, Sinan tıpkı su yolları hadisesinde olduğu gibi, yine her 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şeyden habersizdi. Mermercilerin arasında çalışıyordu. 
Camiin minberinin şeklini şemalini tartışıyorlar, ölçüp biçiyorlardı diğer mimar ve ustalarla birlikte. Daha yaklaşması bitmeden, “Neden benim camimle ilgilenmezsin!” diyen sesi duyuldu padişahın. Gürlemişti âdeta. “Neden boş işlerle uğraşıp vakit geçirirsin!” dedi sonra. “Atam, Sultan Mehmed Han'ın mimarı sana örnek olarak yetmez mi?” 


Sinan'ın aklından şimşek hızıyla, Fatih'in mimarı Sinan geçti. İsimleri benzerdi. Şimdi kaderleri de mi benzeyecekti yoksa? Fatih'in mimarının adı Azadlı Sinan'dı. Fatih'in emriyle cezalandırılmıştı. Azadlı Sinan'ın niçin cezalandırıldığını öğrenen olmamıştı. Fatih'le Azadlı Sinan arasında ne geçmiş, Azadlı Sinan'ın suçu neymiş bilen yoktu. Şimdi, Azadlı Sinan'dan yetmiş yıl sonra gazaba gelen Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan'a Azadlı Sinan'ı hatırlatıyordu. Sinan üzülmüştü. Bir o kadar da korkmuştu. 


Kanuni Sultan Süleyman, bir lafını bitirmeden öbürüne geçiyordu. “Bu bina ne kadar zamanda tamam olur? De bana mimar! Yoksa sen bilirsin!” deyiverdi sonunda. 


Sinan emindi kendinden, “İki ay,” dedi. “Saadetli padişahımın devletinde, inşallah iki ayda tamam olur,” dedi. 


Bu sanki bir meydan okumaydı. Sen yedi cihanın sultanıysan, ben de mimarlık sanatının sultanıyım demekti. 
Herkes, başta Kanuni Sultan Süleyman olmak üzere herkes, Sinan'ın cevabına hayret etti. 


Kanuni Sultan Süleyman, duyduğu cevaba inanamadı. Elbette inanamazdı. Sinan'ın cevabı olacak iş değildi 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çünkü. Etrafındaki vezirlere, “Bir de siz sorun! Bu bina ne 


zamana kadar tamam olur?” dedi. 


Vezirler, padişahın emrini derhal yerine getirmek için soruyu tekrarladılar, “Mimar Ağa, saadetli padişah ne buyururlar duyar mısın? Bu binanın kapısı ne zaman kapanip tamam olur?” dediler. 


Mimar Sinan, “İki ay tamam olunca bu bina tamam olur,” dedi bir kere daha. 


Bu cevap üzerine Kanuni Sultan Süleyman bağırarak, “Ağalar! Mimarbaşı ne dedi duydunuz! Şahit olun!” dedi. 
Mimar Sinan'a yaklaşıp “Mimar!” dedi “Hele iki ay olunca tamam olmasın, seninle o zaman söyleşiriz!” 


Kanının donduğunu hissetti Sinan. Fakat ne dediğini biliyordu. Sinan ne dediğini biliyordu; ama Sinan'ın dışında hiç kimse söyleneni anlayamıyordu. Daha doğrusu Sinan'ın cevabı akıllarına bir türlü yatmıyordu. 


Kanuni Sultan Süleyman, saraya varır varmaz, hâlâ Sinan'ın verdiği cevabı nasıl anlaması gerektiği konusunda kararsızdı. 


Sinan ise, henüz kubbesi gökten kopup camiin üstüne konmamış olan Süleymaniye'nin içinde ayakta duruyordu. Başını göğe kaldırmıştı. Süleymaniye'nin üstünde gök 


masmavi duruyordu. Sinan'ın aklını aydınlatıyordu. 


Saraydan gelen haberci, vezirlerin ve komutanların kendisini saraya çağırdıkları haberini vermeselerdi, yildızlar çıkıncaya kadar orada kalacaktı Sinan. Bu belliydi. 
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Lakin varıp saraya gitmek, vezirler ve paşalar ne dilerler öğrenmek gerekirdi. 


İşte oradaki vezirler ve paşalar sözü hiç uzatmadan Sinan'a, “Mimar Ağa, bina ne zaman tamam olur?” diye sordular. “İyi düşün,” der gibiydiler, “Bak, padişah burada değil, aklını başına devşir, hesabını iyi yap!” Sinan gayet sakin bir şekilde, “Padişah hazretlerine iki ayda tamam olur diye söz verdim,” dedi. Orada bulunanların birbirlerine bakışmaları üzerine, Sinan, şu tarihi sözünü söyledi, “İnşallahü teala, iki ayda tamam edip tarihe de bir nam koyarım!” 

“Şirin'in aşkıyla sona erdirir isi 

Seyredin Ferhad'ın kestiği dağı taşı 


Sanatının eridir, bu yolda can verir 
Bırakmaz işini, darda kalsa da başı.” 


Sinan'la konuşan vezirler ve paşalar Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna varıp “Kendisinde bu ihtimam ve gayret varken, pek yakında caminizin tamamlandığını görmek nasip olur inşaallah,” dediler. 


Daha saraydan döner dönmez başladı işe Sinan. Sözünü tutabilmek için o güne kadar Süleymaniye'nin yapımında çalışan ustalarla, işçilerle yetinmedi; İstanbul'da ne kadar usta varsa hepsini topladı. Hesap kitap için onlarca mutemed tayin etti. Herkesi gruplara ayırdı. Her gruba bir iş verdi. Her grubun başına o işten anlayan adamlar 


32 Mimar Sinan ve Tezkiret'ül-Bünyân, edisyon: Metin Sözen, yayıma hazırlayan: Suphi 
Saatçi, Emlak Bankası Yayınları, Istanbul 1989, s. 94. 
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tayin etti. Durmak yoktu. Yani gece gündüz çalışılacaktı. 
Herkesin çalışma saatleri belliydi. İşi biten grubun yerini hemen öbür grup alıyordu. İstanbul'da o güne kadar böyle bir çalışma heyecanı görülmemiş, işitilmemişti. 


Aradan bir hafta geçmişti. Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye'yi görmeye geldi. Bu sefer sakindi; lakin merak ediyordu. “Mimar!” dedi “Nasıl, verdiğin sözde hâlâ 


kararlı mısın?” 


Sinan, “Bağışlayan Allah'ın yardımıyla, söz verdiğim günden iki ay sonuna gelince, saadetli padişahımın himmetiyle caminin kapısını tamamen kapatıp anahtarlarını mübarek ve mutlu ellerinize ulaştırırım,” dedi. Kanuni Sultan Süleyman, yine etrafındaki vezirlere ve paşalara, “Şahit olun,” dedi “Şahit olun mimarın sözüne!” 


Sinan Allah'a yalvarıp yakarıyordu. Sabah akşam dualar ediyordu. 


“Allah'ım bin bir adının hürmeti için 
Sevgili Peygamberinin izzeti için 


Huzuruna yakınlığı için enbiyanın 
Sır hazineleri için evliyanın 


Padişahın artır devletini 
Ve düşmana karşı fırsat ve zaferini 


Bu binanın sağlam olsun temeli 
Dünya döndükçe dursun dengeli.”33 


33 Age.,s.96. 
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Böylece Allah'ın yardımı ve o hummalı çalışmayla iki ay geçince Süleymaniye tamam oldu. Bina kapanıp anahtar padişaha ulaştırılabilirdi. 


Sinan, Süleymaniye'nin içine girdi. Gök yine orada masmavi duruyordu. Süleymaniye'nin ne kadar kapısı varsa hepsini tek tek kapattı. Kilitledi. Cümle kapısının önünde biraz durdu. Heyecanlıydı. Allah'a şükürler etti. 


Süleymaniye'nin kapılarına işlenen her mısrada bir kitap gizliydi! Yepyeni ve hiç okunmamış bir kitaptı Süleymaniye! Kitaplar kitabıydı! Dünyanın gözü önüne, insanların isteseler de görmezden gelemeyecekleri bir eser bırakıyordu Sinan! Artık bu büyük eseri yazmanın gururuyla bekleyebilirdi. 


Haber, dünyanın sultanı Muhteşem Süleyman'a ulaştırılmıştı. Kanuni Sultan Süleyman maiyetindekilerle birlikte heyecan içinde Süleymaniye'ye doğru kanatlandı sanki. 
Bu binanın tamama ermesi İstanbul'un fethedilmesi kadar önemli bir işti. Bu bina, İstanbul'u İstanbul yapan bir binaydı! 


Kanuni Sultan Süleyman gülerek yaklaştı Sinan'a. Kimse konuşmuyordu. Sinan, sessizce, giriş kapısının anahtarını Kanuni Sultan Süleyman'ın ellerine bıraktı. Bu anahtar, bu bırakış, “Ben sözümde dururum, durdum da!” anlamına geliyordu. 


Büyük padişah, anahtarı elinde tutup odabaşısından yana döndü. Bir yandan da Sinan'a bakarak, “Caminin kapısını açmaya en layık ve en uygun olan kimdir?” dedi. 
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Odabaşısı, “Saadetli padişahım! Mimar Ağa kulunuz bir aziz ihtiyardır! Lokman hekim hikmeti üzere, bu hususta en çok emeği geçen, caminin kapısını açmaya en çok layık 


olan odur!” dedi. 


Kanuni Sultan Süleyman, Sinan'a dönerek, “Gel mimar! 
Bina eylediğin bu beytullahı, gönül temizliğinle, duayla ve yine öncelikle açmak sana düşer!” dedi. Anahtarı Sinan'a 


uzattı. 


Sinan'ın içinden o kısacık ânda neler geçti bilmek ister misiniz? 

“Hazine ve zenginliğe anahtar bulamadım, ah 

Can u gönülden demeyince nice kez, Yâ Fettah!"4 

Kanuni Sultan Süleyman dualar ederek, can u gönülden sevinç duyarak anahtarı Sinan'a vermişti. Sinan da dualar ederek, can u gönülden sevinç duyarak Süleymaniye'yi açtı. Caminin kapısını açarken Sinan, “Yâ Fettâh!” diye haykırmıştı birkaç kez coşkuyla! Tekbir getirmişti orada hazır bulunan herkes! Süleymaniye, “Allahu ekber!” nidasına 


hazırdı zaten! 


Sinan'ın, Süleymaniye'nin kapısını açarken haykırdığı isim, yüce Allah'ımızın isimlerinden biridir. Fettâh; zafer kazanmış, üstün gelmiş, açan, açıcı, kulların kapalı işlerini 


açan Allah, anlamına gelir. 


Sinan, “Yâ Fettâh!” diyerek Süleymaniye'nin kapısını açtığında tarih 15 Ekim 1557'ydi. 


34 Age.,s.97. 
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Süleymaniye'nin yapımına, Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Şeyhülislam Ebussuud Efendi'nin mihrab duvarının temeline ilk taşı koymasıyla 13 Haziran 1550'de başlanmış, 15 Ekim 1557'de, yedi yıl içinde tamamlanmıştır. Allah yapandan da, yaptırandan da razı olsun. 


Peki, bu arada Sinan kaç yaşındadır? 
Sinan, tam altmış sekiz yaşındadır! 


Son Ders 


Sinan, Süleymaniye'nin kalfalık eseri olduğunu söylemiştir. Aslında, “Kalfalık eserimdir!” cümlesi Sinan'ın mimari dehasının sonu olmadığını ifade ediyordu. Sinan için yeni bir aşamaya geçiş dönemi eseri sayılabilecek Süleymaniye Camii, dünya mimarlık tarihindeki en güzel 


eserlerden biridir! 


Selimiye Camii ise, Mimar Sinan'ın, ahir ömründe verdiği son mimarlık dersidir. Selimiye, Mimar Sinan'ın ömrü- 


nün hasılası, sanatının en billur ânıdır... 


Bilindiği üzere, Kanuni Sultan Süleyman'dan sonra tahta II. Selim, ondan sonra da III]. Murad geçmiştir. Sinan, her iki padişah döneminde de başmimardır. Kanuni Sultan Süleyman'a yirmi sekiz yıl, Il. Selim'e sekiz yıl, III. Murad'a 


da on dört yıl başmimarlık etmiştir. Yani Selimiye'den 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sonra, (Selimiye 1574 yılında tamamlandığına göre,) on dört yıl daha başmimarlık yapmıştır; ancak Selimiye, Sinan'ın dünyaya verdiği son mimarlık dersi olarak nitelenir. Selimiye'de, bu olgunluktan doğan aydınlık bir hüzün vardır. Edirne'ye hakim bir tepeye kurulmuş, şehre gelenleri güler yüzle karşılayan, son derece misafirperver bir Osmanlıdır Selimiye. Edirne'den uzaklaştıkça görebildiğiniz tek şey, yine Selimiye'dir. 


Selimiye, Mimar Sinan'ın, hem kendisine kadar gelen mimarinin, hem de kendisinin getirdiği yeniliklerin toplu bir ifadesidir. Osmanlı'nın ve Sinan'ın ölümsüz nişanelerinden bir nişanedir. 


Rivayet edilir ki Selimiye'yi ve Ayasofya'yı yan yana 


koyup düşünenler, Ayasofya'yı aya, Selimiye'yi ise güneşe benzetir. 


Bir Rüya Görür Padişah ve 
Hayra Yorar 


Bir rüya kadar güzel bu caminin yapımı da bir rivayete göre, yine bir rüyayla başlar. Sultan Il. Selim, rüyasın- da Peygamber Efendimizi gördüğünü, Peygamberimizin, kendisinden bir cami yaptırmasını istediğini söyler, Mimar Sinan'a danışır. Bu, doğrusunu söylemek gerekirse, Mimar Sinan'ın çok istediği bir şeydir. Sinan, bütün mimarlık birikimini aktaracağı son bir ustalık eseri bırakmak istemektedir. Çağının ziyneti sayılabilecek birçok önemli ve güzel bina yapmıştır Mimar Sinan; bunların hepsi birer derstir; lakin Mimar Sinan, Şehzade Camii ve Süleymaniye'den daha güzelini yapmak ve tabir caizse mimarlığını, eserlerini, bütün birikimini yansıtabileceği daha muazzam bir 


eserle taçlandırmak istiyordu. 
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Mimar Sinan'ın bu isteğinin sebeplerinden birisi de şuydu: Süleymaniye'den sonra bazıları, Sinan'ın dehasına laf edememiş, yapısına kusur bulamamış, bu yüzden de Süleymaniye'nin kubbesinin Ayasofya’dan küçük olmasını dillerine dolamaya başlamışlardı: “En büyük ve aşılamaz olan eser Ayasofya'dır; çünkü en büyük kubbe hâlâ Ayasofya'dadır. Süleymaniye de büyük bir eserdir; ama ya kubbesi?” diyorlardı. İşte bu sözler Mimar Sinan'ın canını sıkıyordu. 


Mimar Sinan, Il. Selim kendisine bir cami yaptırmak fikrini açınca, padişaha şöyle dedi: “Sultanım, bazı kem ağızlar, “Osmanlılar, Ayasofya'nın kubbesi kadar büyük bir kubbe yapamadılar, üstünlük bizdedir,” gibi sözler etmektedir. Şöyle bir kubbe yapıp dillerini kessem! Bunların bu iddiaları beni de, tüm müslümanları da üzer!” 


Yani Sinan, Il. Selim'e, Ayasofya'dan daha büyük bir kubbeye sahip bir cami teklif etmektedir. 


Yine rivayet edilir ki Sultan Il. Selim'in gördüğü rüyanın sebebi Mimar Sinan'dır. Mimar Sinan'ın, Sultanla yaptığı konuşmalar Il. Selim'i etkilemiştir. 


Rüyadan Dogan Rüya 


Il. Selim, Sinan'a, “Rüyamda gördüm. Peygamberimiz Efendimiz bir cami istediler,” deyince Mimar Sinan elbette çok heyecanlandı. Yeni bircami yapılması için verilen karar- dan sonra Mimar Sinan araştırmalarını tamamlamaya çalışırken II. Selim, Selimiye'nin İstanbul'da değil, Edirne'de yapılmasını emretti. Bununla da kalmayıp Edirne'de caminin şehrin neresine kurulacağını da söyledi Mimar Sinan'a; Kavak Meydanı olarak bilinen yere yapılacaktı yeni cami. 


Mimar Sinan ve Il. Selim, birlikte Edirne'ye gittiler. Cami için gerekli bütün hazırlıkların tamamlanmasına nezaret ettiler. İş sadecte destur verilmesine kalmıştı. 


1569 yılında, yüzlerce kurban kesilerek destur verildi. Kesilen kurbanların etleri fakir fukaraya dağıtıldı. 
Hafızların okuduğu Kur'an ve nice duayla, mihrap temeline ilk taş konuldu. 


99 Yıl, Bir Koca Ömür 


Derler ki; Mimar Sinan'ın yaptığı camilerde ses çınlamaz, yankı yapmaz yahut ses kaybolmaz; okunan ayetler, dualar caminin her yerinden net olarak duyulur. Bu, Mimar Sinan'ın, aynı zamanda, bir akustik (seslendirme) uzmanı 


olduğunu gösterir. 


Derler ki; Mimar Sinan'ın yaptığı camilerde, caminin içinde, gündüz pencereden giren gün ışığıyla, geceleyin kandillerin verdiği ışık değeri birbirine eşittir. Bu, Mimar Sinan'ın, 


aynı zamanda, bir ışıklandırma uzmanı olduğunu gösterir. 


Derler ki; Mimar Sinan'ın cami yahut külliye için seçtiği yerler göz önüne alındığında, Mimar Sinan'ın, aynı zaman- 


da bir şehirci olduğu ortaya çıkar. 


Derler ki; Süleymaniye Camii'ndeki kandillerden çıkan 


isler, duvarları kirletmeden is odası adı verilen odacıklarda 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toplanırdı. Bu, Mimar Sinan'ın, aynı zamanda, havalandırma konusundaki uzmanlığını gösterir. 


Derler ki; Mimar Sinan'ın yaptığı Azapkapı Sokullu Mehmed Paşa Camii'nin yanına, normal şartlarda camiye Zarar vermesi gereken devasa bir köprü yapıldığı halde, caminin temellerinde herhangi bir kayma olmamıştır. Bu, Mimar Sinan'ın, aynı zamanda, zemin mekaniği konusun- 


da bir uzman olduğunu gösterir. 


Derler ki; Mimar Sinan'ın yapıları, Mimar Sinan'ın mimari dehası kadar, mühendislikteki yetkinliğini de gösterir. Yapılarının çoğunun üzerinden dört yüz yıldan fazla bir zaman geçmesine rağmen yapıların çoğu hâlâ ayakta ve kullanıma açıktır. Bu, yapıların taşıyıcı sistemlerine olduğu kadar temellerine de özen gösterildiğini ifade eder. 
Mimar Sinan'ın yapılarının bu yönü, onun aynı zamanda büyük bir mühendis olduğunu gösterir. 


Derler ki; Mimar Sinan, mimari dehasının yanı sıra, yaptığı su yolları dolayısıyla, aynı zamanda bir aguvastatiktir 


(su yolu uzmanı). 


Dünyayı kendine hayran bırakan Mimar Sinan 1489'da doğmuş, 1588'de vefat etmiştir. 


Ömrünün yüzyılı aştığı rivayet edilse de biz 99 rakamını esas aldık. 


Mimar Sinan, 1538'de başmimar olup elli yıl Osmanlı İmparatorluğu başmimarı olarak görev yapmıştır. Bir 


bürokrat veya sıradan bir mimar olmanın ötesine geçmiş; dünya mimarisinin gelişimine katkıda bulunmuş bir mimardır. 


Mimar Sinan, mimarlık hayatına 364 eser sığdırmıştır. 
Allah da onu cennetiyle mükâfatlandırsın... 


Mimarlığı boyunca nice camiler, mescitler, medreseler, daru’l-kurra ve mektepler, türbeler, imaretler, daru’s-sifalar, su kemerleri, köprüler, kervansaraylar, saraylar ve köşkler, mahzen ve ambarlar, hamamlar... yaptı, yapılmasına nezaret etti... 


Rivayet edilir ki Mimar Sinan, ömrünün sonlarını Süleymaniye'yi seyrederek geçirmiştir. Evinin penceresin- den saatlerce Süleymaniye'yi izler, dalıp gidermiş... 


Bugün Mimar Sinan'ın mezarı Süleymaniye'nin bahçesindedir, Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarı da. Yapanın da, yaptıranın da mezarları Süleymaniye'de yan yana... 


Allah Mimar Sinan'a rahmet etsin, rahmetini ondan esirgemesin... 

Sözlerimizi, Mimar Sinan'ın kitabe-i seng-i mezarında yazılı şu sözlerle bitirelim: 

“Ey iden biriki gün dünya sarayında mekân 


Cây-ı asayiş değildir âdeme mülk-i cihân 


Han Süleyman'ın olup mimarı bu merd-i güzin Yaptı bir cami verir firdevs-i âlâdan nişân 


Emri şah ile kılıp su yollarına ihtimam 
Yaptı seksen yerde cami bu aziz-i kârdân 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Çekmese cisrine bir tâk-ı muallâ çekti kim Aynidir âyine-i dermân sekl-i kehkeşân 


Kıldı dört yüzden ziyade mescidi akt bina Yaptı seksen yerde cami bu azüz kârdân 


Yüzden artık ömür sürdü akıbet kıldı vefat Yattığı yeri hüda kılsın onun bâğ-ı cinân 


Rıhletin Sai-i dai didi tarihini 
Geçti bu demde cihandan Pir Mimarân Sinan 
Ruhu için Fâtiha ihsân ide pir ü civan 


996-1588» 


35 Ahmed Refik, Âlimler ve Sanatkârlar, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1980, s. 24. 
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